VAN MOOKS VISIE

schijnen: ‘dat voor een werkelijke ontwikkeling van Nederlands-Indié&
als land het Nederlandse element voor leiding en binding onmisbaar
is.’

In de bewogen oorlogsmaanden had hij, na uit Washington te zijn
teruggekeerd, slechts korte tijd op Java vertoefd: ruim twee weken, nl.
van de 19de februari waarop hij in Tjilatjap aankwam, tot de vroege uren
van zaterdag 7 maart waarin hij uit Bandoeng wegvloog. Bijna die gehele
tijd was hij in Bandoeng geweest — hij had er van zondag 1 tot vrijdag
6 maart vernomen hoe de gevechten, met name die op West-Java
verliepen, hij had gehoord hoe de desperate pogingen van het Knil om
het vliegveld Kalidjati weer in handen te krijgen, de een na de ander
waren mislukt en hij had de desorganisatie in het militaire apparaat
aanschouwd die zich op de Bandoengse hoogvlakte steeds duidelijker
was gaan aftekenen — hij had uiteraard niet kunnen waarnemen dat de
Japanse invasietroepen door vele Indonesiérs met enthousiasme waren
begroet. In dat opzicht was het beeld van Java waarmee hij Bandoeng
verliet, onvolledig. ‘

Na zijn aankomst in Australié kreeg hij nauwelijks meer berichten uit
Indié. Van wat zich na zijn vertrek uit Bandoeng aldaar nog in de loop
van zaterdag had voorgedaan, vernam hij iets van de inzittenden van de
laatste Glenn Martin-bommenwerper die Bandoeng had verlaten: die van
luitenant-vlieger A. B. Wolff, welk in de vroege uren van zondag 8 maart
koers had gezet naar Broome. Nadien werd het stil. Java zweeg, Celebes
zweeg, Borneo zweeg — alleen uit Noord-Sumatra kwamen nog enkele
berichten binnen van kolonel Gosenson en generaal Overakker die
beiden de beschikking hadden over een zender waarmee zij, naar gehoopt
was, Ceylon en Australié konden bereiken. Dat contact bleek moeilijk
te zijn. Na inlichtingen uit Australié te hebben ontvangen, seinde Furst-
ner op I april ’42 aan de Nederlandse delegatie bij de Combined Chiefs of
Staff te Washington:

‘Radio communication has been established for short periods between Australia and
Netherlands troops in North Sumatra. On March 21 Netherlands troops attacked and
routed an enemy column which suffered heavy casualties' —

het bericht gaf de indruk dat Gosenson en Overakker in staat waren de

t Telegram, 1 april 1942, van Furstner aan de Combined Chiefs of Staff (National Archives
Washington, Records Group 165 (stukken van de Combined Chiefs of Staff), Box 274).
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