
NABESCHOUWING

hun opgedragen guerrilla niet zonder succes vol te houden. In werkelijk-
heid hadden beiden, zonder dat enig bericht daaromtrent Ceylon of
Australië had bereikt, op 26 maart tot beëindiging van hun operaties
besloten en zich twee dagen later overgegeven.

In april (wij komen er in ons volgend deel op terug) vloog van Mook
via de Verenigde Staten naar Londen. Spoedig na zijn aankomst schreef
hij daar een beschouwing over wat zich in Indië had afgespeeld, die begin
mei, ter voorlichting vooral van de Engelse en Amerikaanse publiciteits-
media, verscheen in de (door de Regeri'ngsvoorlichtingsdienst gesubsi-
dieerde) uitgave van de Netherland Publishing Company, Voice of the Ne-
therlands.' Op gezag van de inzittenden van Wolffs bommenwerper
deelde van Mook nu mede,

'that because resistance of Dutch troops had held up the japanese invaders for twenty-four-
hours longer than was expected, a great number of our forces around Bandeeng got away
into the mountains where they are continuing the struggle' -

in werkelijkheid waren de enige Knil-militairen (militairen, van de genie)
die Bandoeng op zaterdag hadden verlaten, daar maandag weer terugge,-
keerd en waren van de groep Engelsen en Australiërs, die bezuiden
Scekaboemi de bergen in waren gegaan (de leider van de groep, Lieute-
nant-Colonel van der Post, was al in Japanse handen gevallen), nog maar
weinigen in vrijheid.

'Fighting isstill going on in different places on many of the islands', beweerde-
van Mook verder.

'Apart from the actual fighting which is harassing the japanese and making them feel
continuously unsafe, relatively large parts of the Indies are still unoccupied by thejapanese.
Here Dutch authority remains intact', -

dat laatste gold in feite begin mei slechts voor een aantal weinig belang-
rijke Kleine Soenda-eilanden en eilanden in de Molukken, voor de nog
minder belangrijke eilandengroepen tussen Nieuw-Guinea en Australië
en voor het zuiden en een deel van het binnenland van Nieuw-Guinea.
Van 'actual fighting', althans van 'fighting' van enige betekenis, was slechts
sprake op Timor.

Over de reacties van deinheemse bevolking op de komst der Japanners
schreef van Mook: 'There was no Fifth Column to any extent among the native
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