
SOEKARNO KOMT NAAR VOREN

Een en ander werd door de Japanners aanvankelijk met enig wantrou-
wen gadegeslagen: hun was het niet welkom dat zich op Java een
Arabische minderheid bevond die grote invloed leek te hebben op vele
inheemsen. Het gevolg was dat zij enerzijds de educatieve basis van die
minderheid gingen aantasten en anderzijds op haar een beroep deden,
zich bij de AAA-beweging aan te sluiten. Wat het eerste betreft: toen op
Java de lagere scholen op 29 april '42 heropend werden, bleven behalve
de Europese ook de Arabische (en de Chinese) dicht en de eerste van de
Arabische kregen pas zes maanden later verlofhet onderwijs te hervatten.
Wat het tweede aangaat: op aandrang van het militair bestuur werd door
de Arabieren een Arabische Handelsvereniging opgericht, de Perkoem-
poe/an Dagang Bangsa Arab, welke zich eind mei bij de AAA-beweging
aansloot. Desondanks werden in die tijd de Arabieren, die onder het
Nederlands gouvernement tot de groep der Vreemde Oosterlingen had-
den behoord, door het Japans militair bestuur als vreemdelingen be-
schouwd en behandeld: zij moesten zich, evenals de Europeanen en alle
Chinezen, de Indische incluis, het persoonsbewijs aanschaffen dat voor
de inheemsen niet was voorgeschreven. Daaraan voegen wij nog toe dat
enkele vooraanstaande Arabieren (wij weten niet hoevelen) die steeds
nauw met het Nederlands-Indisch gouvernement hadden samengewerkt,
door de Japanners geïnterneerd werden.

Over de verdere lotgevallen van de Arabische minderheid op Java
hebben wij geen gegevens, behoudens dan dat het militair bestuur in juli
,44, toen Japan er aanzienlijk slechter was voor komen te staan, bekend
maakte dat de Arabieren voortaan precies als de Indonesiërs behandeld
zouden worden: zij golden niet langer als vreemdelingen, waren vrijge-
steld van de plicht tot registratie en het in het bezit hebben van een
persoonsbewijs en behoefden, zoals eind '43 al voor de inheemsen en de
Chinezen was bepaald, geen reispassen en verhuisvergunningen meer aan
te vragen. Voor deze wijziging in het Japanse beleid werd als motief
opgegeven dat de Arabieren zich voordien boven de Indonesiërs verhe-
ven hadden geacht en talrijke moeilijkheden hadden veroorzaakt - al die
problemen heetten nu verdwenen. Tekenend was het voor de wijziging
in het Japanse beleid dat tezelfder tijd vergunning werd verleend om in
een nieuw Islamietisch tijdschrift dat op Java begon te verschijnen, weer
het Arabisch schrift te gebruiken.

*
Vóór de Japanse bezetting was op Java onder de Chinezen (wij zullen in


