
ARABIEREN I CHINEZEN

het hier volgende het verschil tussen Indische en 'recente' Chinezen
verwaarlozen) een kleine groepering naar voren gekomen die zich niet
met de Chinees-Nationalistische regering te Tsjoengking maar met het
Nanking-bewind verbonden voelde en dus aan japans zijde stond, en
die groepering had met japanse steun te Batavia een eigen dagblad
kunnen uitgeven, de Hang Po.Alle overige Chinese dagbladen werden,
evenals alle Chinese periodieken, door het japanse militaire bestuur
verboden, alleen de Hang Po mocht onder japanse controle blijven
verschijnen. Spoedig greep het militair bestuur in tegen de leidende
figuren in Chinese kring die voordien Tsjiang Kai-sjek hadden gesteund
of nauw met het Nederlands-Indisch gouvernement hadden samenge-
werkt. In Batavia werden op 20 maart de Z.g.majoor der Chinezen en
enkele andere vooraanstaande Chinezen gearresteerd en zes dagen later
gaf het hoofd van het militair bestuur, generaal Okazaki, de lagere
militaire bestuursinstanties opdracht, lijsten van Chinezen op te stellen
die verdacht werden van een anti-japanse gezindheid. Het verder ingrij-
pen liet Okazaki spoedig over aan het hoofd van een Bureau Chinese
Zaken dat onderdeel werd van zijn staf, en dat hoofd liet eind april' 42
in een van de gevangenissen te Batavia meer dan honderdveertig Chi-
nezen opsluiten, onder wie de hoofdredacteuren van alle niet pro-japanse
Chinese dagbladen, het Volksraadslid H. H. Kan en de advocaat mr. Phoa
Liong Gie (Phoa was zijn familienaam) die zich in '34 met een aantal
Chinese jongeren had losgemaakt van Kans partij, de Chung HUJaHui,
het Chinees Verbond in Nederlands-Indië, dat geheel door vermogende
Chinezen ('de Packard-groep') werd gedomineerd. Van alle arrestanten
werd het vermogen in beslag genomen.

Spoedig vonden ook elders op java arrestaties van Chinezen plaats,
eveneens gevolgd door confiscatie van hun vermogens.

Andere Chinezen werden er door het japans militair bestuur toe
gebracht om (wij maakten er al melding van) grote bedragen af te staan
welke de japanners voor hun doeleinden gingen aanwenden. Ook werd
uiterlijke volgzaamheid gevergd. Om daar vorm aan te geven richtte het
hoofd van het Bureau Chinese Zaken op 19 mei een overkoepelend
Verbond van Chinese Verenigingen op, de Hua Chiao Chung Hui (der-
gelijke verbonden kwamen in alle landen van de Nanjo tot stand), dat
zich aansloot bij de AAA-actie. Velen die van de Chinese verenigingen
lid bleven en ook andere Chinezen pasten zich louter uiterlijk aan de
nieuwe meesters aan, vervingen soms de portretten van Tsjiang Kai-sjek
door die van Wang Tsjing-wei, de machteloze president van Nanking-
China, en droegen, zo vaak dat gevergd werd, tot de hoge schattingen
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