
SOEKARNO KOMT NAAR VOREN

bij welke door het japans militair bestuur aan de Chinese gemeenschap-
pen werden opgelegd - zij bleven evenwel vertrouwen dat japan zou
worden verslagen. Een Indische Nederlander die zich tot eind '44 vrij
kon bewegen, stelde na de oorlog op schrift dat hem bij zijn gesprekken
met 'zeer eenvoudige warong-Chinezen' (kraampjeshouders) gebleken
was, dat zij 'vrij goed op de hoogte (waren) van het gebeuren op het
oorlogstoneel' (op grond dus van de berichtgeving door Geallieerde
zenders) 'en ... een vast vertrouwen hadden in de uiteindelijke over-
winning van China.' Volgens dezelfde rapporteur had 'de ontwikkelde
Chinees' aan dat laatste zelfs 'geen moment getwijfeld.' J

De werkelijke gevoelens van de Chinezen bleven niet aan alle japan-
ners onbekend. In het rapport van het japans militair bestuur te Bandoeng
over de maand april '43 (een maand waarin op de zçste Hirohito's
verjaardag weer met veel vertoon was gevierd) werd over de Chinezen
opgemerkt:

'Zij zijn jaloers op de voortgang welke de inheemsen op alle terreinen te zien
hebben gegeven.

Zij houden er niet van, als vijandelijke vreemdelingen behandeld te worden
en hebben op de vrijlating van hun geïnterneerden aangedrongen.

Zij hebben geen groot enthousiasme getoond voor de feestelijkheden op de
verjaardag van de keizer ... Er namen maar weinig Chinezen aan deeL' 2

Over de illegale activiteiten die uit de Chinese groep voortkwamen,
zullen wij in hoofdstuk 6 schrijven - hier zij :vermeld dat in het eerste
bezettingsjaar bijna elfhonderd Chinezen door de Kenpeitai werden ge-
arresteerd (cijfers voor latere jaren bezitten wij niet), dat van die bijna
elfhonderd zes-en-veertig wisten te ontsnappen, dat bijna vierhonderd-
zestig binnen een jaar werden vrijgelaten, dat alle overigen, bijna vijf-
honderdnegentig, gevangen bleven" en dat eigendommen ter waarde van
ca. f 15 mln werden geconfisqueerd.

I O. Peltzer: 'De Japanse bezetting tot I6 december I944' (30 aug. I946), p. 4
(fC), 2 Rapport z.d. (ARA, Alg. Secr., Eerste zending, XXVI, 57). 3 De meesten
van die gevangenen kwamen in een uit de I7de eeuw daterende gevangenis in de
residentie Bantam terecht die plaats bood aan ca. tweehonderd personen. Bij vijfhon-
derd daar gedetineerde Chinezen (onder hen bevonden zich ook de ruim honderd-
veertig die eerst in een gevangenis te Batavia opgesloten waren) propte het hoofd van
het Bureau Chinese Zaken nog ca.honderd Javaanse misdadigers, allen 'zware geval-
len.' Hoevelen in de gevangenis in het Bantamse bezweken zijn, is niet bekend. De
overlevenden werden later in de bezetting in Tjimahi geïnterneerd.


