DE JAPANNERS EN DE CHINEZEN

De Japanse repressie-maatregelen stimuleerden de Chinezen om zich
uiterlijk aan het Japanse bewind te conformeren. Dat werd aan de top
van het Japanse militaire bestuur als een waardevolle bijdrage beschouwd
tot de nagestreefde ‘unificatie’. Van augustus '43 af werd aan de Chinezen
toegestaan enkele van hun eigen scholen te heropenen, in september
werden vijf Chinezen opgenomen in de toen gevormde Centrale Ad-
viesraad en in december werd, nadat het Verbond van Chinese Vereni-
gingen de Japanners een gift gedaan had, groot genoeg om er vijf militaire
vliegtuigen mee aan te schaffen, voor de Chinezen de verplichting om
reispassen en verhuisvergunningen aan te vragen opgeheven. Anders dan
de Arabieren werden zij in ’44 niet aan de Indonesiérs gelijkgesteld — wel
kregen zij van oktober af de gelegenheid tot een eigen, onder Japans
bevel staand militair hulpkorps toe te treden (hoevelen dat deden, is niet
bekend) en toen in ’45 op Java de in hoofdstuk 2 genoemde Commissies
tot onderzoek resp. tot voorbereiding van de ‘onafhankelijkheid van
Oost-Indié’ werden gevormd, bevond zich een Chinees onder de leden.

Zeker voor de grote meerderheid van de Chinezen op Java geldt dat
het Japanse militaire bestuur ten aanzien van hun houding genoegen nam
met uiterlijke aanpassing. Al te hoge eisen wilde dat militaire bestuur niet
stellen — daarvoor was de rol die de Chinezen in het economisch bestel
van Java speelden, te belangrijk.

Opver het Japanse beleid ten aanzien van de Chinezen in de Grote Oost
hebben wij geen gegevens en over de Chinezen op Borneo zullen wij in
hoofdstuk 6 schrijven. Ten aanzien van de Chinezen op Sumatra, in totaal
naar schatting ruim vijfhonderdduizend’, kennen wij slechts de instruc-
ties voor hun behandeling welke het hoofdkwartier van het Vijf-en-
twintigste Japanse Leger in april '42 rondzond.?

In die instructies werd een onderscheid gemaakt tussen de begintijd
van de Japanse bezetting en de daarop volgende periode. Voor de begin-
tijd werd voorgeschreven dat men de Chinezen, gezien de belangrijke
rol van velen in het economisch leven, met rust moest laten en dat men

! Japanse stukken spreken van achthonderdvijftigduizend maar dat cijfer is te
hoog. 2 Tekst in Japanese Military Administration in Indonesia: Selected Documents,
p. 178 ev.
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