SOEKARNO KOMT NAAR VOREN

hun geen schattingen moest opleggen (aangeboden bedragen mochten
geaccepteerd worden); in de daarop volgende periode zou van vertegen-
woordigers van de bestaande Chinese organisaties gevergd worden dat
zij volledige medewerking zouden verlenen aan het tot stand komen van
de ‘Groot-Oost-Aziatische Welvaartssfeer’ — daartoe zouden zij worden
aangespoord door vooraanstaande Chinese ingezetenen van Malakka en
Singapore die zich aan Japans zijde hadden geschaard. Chinezen die die
medewerking zouden weigeren, zouden gestraft worden met confisquatie
van hun eigendommen en met deportatie van henzelf en hun gezinnen
(vermoedelijk naar China), ‘terwijl’, aldus deze instructie, ‘op vijandelijke
elementen de doodstraf zal worden toegepast, hetgeen de richting welke
de gehele Chinese gemeenschap zal inslaan, zal beinvloeden’ — beinvloe-
den, zo voegen wij toe, in de richting van uiterlijke aanpassing. Tenslotte
zou van de Chinezen op Sumatra gevergd worden dat zij een schatting
van f 30 tot f 40 mln zouden opbrengen.

Niet alleen was dat een excessief hoog bedrag (volgens het aangehaalde
stuk woonden er twee-en-een-half miljoen Chinezen in Singapore en
op Malakka en zou aan dezen de naar verhouding lagere schatting van
f so mln worden opgelegd) maar de werkelijk opgelegde schatting was
nog hoger dan de eerstgenoemde f30 tot f40 mln: f so mln; daarvan
werd f 15 mln onmiddellijk naar Tokio overgemaakt en de rest door het
militair bestuur op Sumatra uitgegeven.

Waarom was de schatting die aan de Chinezen op Sumatra werd
opgelegd, naar verhouding zo hoog? ‘Er zijn’, zo stond in het Japanse
stuk te lezen, ‘op Sumatra geen Chinese koelies, de meeste Chinezen
behoren er tot de bemiddelden.’ Dit was onjuist: langs Sumatra’s noord-
oostkust bevonden zich volksplantingen van eenvoudige Chinese land-
bouwers en er waren voorts op het eiland tal van Chinese kleine hande-
laren, handwerkslieden en koelies werkzaam, terwijl in de tinmijnen op
de bij Sumatra horende eilanden Banka, Billiton en Singkep louter
Chinese koelies werkten. Daarbij merken wij nog op dat omstreeks april
’42 bij een van de mijnen op Banka bijna dertig en in mei in een tweede
mijn veertien van die koelies door Japanse militairen werden afgemaakt
omdat zij onrust zouden hebben veroorzaakt' — het kan zijn dat zich meer
van die gevallen hebben voorgedaan, maar wij hebben hier geen gege-

! Inzake de moordpartij in april legde een Chinese koelie in oktober ’46 de volgende
verklaring af: ‘Affer the Japanese occupation of Banka Island I continued to work as a coolie
at Mijn 4, the head of which was Chow Ah Bah. One day in about April '42 (I do not know
the exact date) a small number of the coolies created a disturbance owing to the fact that Chow
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