
SOEKARNO KOMT NAAR VOREN

tijd van strijd, voorwaar dit is thans de dag des Heils.'
Heil bracht de bezetting niet aan de Christelijke kerken. Al hun scholen

werden gesloten en bleven dicht en onder de blanken die in de Buiten-
gewesten al kort na de bezetting werden geïnterneerd, bevonden zich de
uit Europa afkomstige predikanten en zendelingen, priesters, missiona-
rissen en nonnen. Op Borneo en Celebes werden bovendien de inheemse
en de Chinese nonnen gedwongen hun habijt af te leggen en hun
kloosters te verlaten.

Op Java ging het geleidelijker.
In Batavia werden de predikanten en geestelijken, onder wie de

apostolisch vicaris van Batavia, mgr. P. J. Willekens, in de tweede helft
van maart '42 bijeengeroepen om van een Japanse officier te horen te
krijgen dat van hen een gemeenschappelijke verklaring werd verwacht
waarin zij zich zouden uitspreken ten gunste van Japan. Toen die verkla-
ring op zich liet wachten, werden de betrokkenen begin aprilopnieuw
bijeengeroepen, nu om schriftelijk drie vragen te beantwoorden: 'Wat is
het nut van uw godsdienst? Wat doet u in uw godsdienst? Wat moet er
gedaan worden om deze landen gelukkig te maken?' Terwijl elk voor
zich een antwoord trachtte te formuleren, hield een Japanse korporaal
toezicht, maar, aldus later een der predikanten, 'niet al te streng, zodat
bijv. Monseigneur de gereformeerde predikant kon voorzeggen.' Uiter-
aard was vooral het antwoorden op de derde vraag een delicate zaak - de
tolk evenwel die alle antwoorden in het Japans moest vertalen, een
ouderling van de Gereformeerde Kerk, 'wist deze zaak zo te traineren
dat ze tenslotte in het vergeetboek raakte. In ieder geval hebben wij er
nooit meer iets van gemerkt.' 1

Later in '42 weigerde mgr. Willekens steun te verlenen aan de AAA-
beweging. Bij de protestantse kerken was daar ook geen animo voor,
desniettemin kwam onder Japanse druk, maar pas na geruime tijd, een
christelijk comité tot stand dat van die beweging deel ging uitmaken.

Toen de niet eerder opgepakte Nederlanders op Java eind '42 geïnter-
neerd werden, bleven de Nederlandse predikanten en priesters op vrije
voeten - zij mochten met een witte band met rode bal om de arm, een
soort Japanse vlag dus (die band moesten allen dragen die buiten de
internering vielen), hun arbeid voortzetten, hetgeen er wel eens toe
leidde dat zij door vrouwen die in eerste instantie nog niet geïnterneerd
waren maar wier mannen al waren opgesloten, voor landverrader werden

1 Verslag, 9 mei 1946, in NI, p. 298.
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