DE JAPANNERS EN DE CHRISTENEN

uitgemaakt. Mgr. Willekens, aldus de zojuist geciteerde predikant, ‘zei
over deze rode bal: ‘Och, we moeten het maar beschouwen als een klein
pokje. Het staat niet elegant, maar het geeft een zekere immuniteit.””

Die immuniteit was niet onbeperkt. Eind januari ’43 werden de
predikanten in Batavia opnieuw door de Japanners bijeengeroepen om
er zich over te beraden of zij wilden deelnemen aan de Japanse propa-
gandistische radio-uitzendingen naar Australié — zij zouden, werd be-
loofd, vrij zijn in wat zij zouden zeggen. De predikanten weigerden (twee
werden gearresteerd, van wie één weer spoedig vrijkwam), mgr. Wille-
kens die al geruime tijd aan die uitzendingen meewerkte, zette die
medewerking voort.

Nadien bleven de Nederlandse kerkelijke voorgangers niet lang in
vrijheid.? Nadat midden ’43 acht predikanten en drie leden van kerk-
besturen gearresteerd waren® (van dezen bezweken resp. vijf en één in
gevangenschap), werden zij in september ’43, wellicht mede op aandrang
van Islamietische groeperingen die invloed op de Japanners hadden, allen
geinterneerd, met uvitzondering van mgr. Willekens die als apostolisch
vicaris de vertegenwoordiger was van het Vaticaan dat door de Japanse
regering ontzien werd. Omstreeks mei '42 was hij korte tijd geinterneerd
geweest. Nadien werd hij door de Japanse autoriteiten op Java verschei-
dene malen opgeroepen om zich voor een nieuwe internering aan te
melden maar hij legde die oproepen naast zich neer en kwam, zo vaak
er Japanners bij hem verschenen om hem op te halen, in vol ornaat te
voorschijn, weigerend met hen mee te gaan. Ook zijn Nederlandse
secretaris wist hij tegen internering te beschermen. Men kon mgr. Wil-
lekens, schreef mr. W. H. J. Elias, ‘dagelijks op de fiets door de stad zien
gaan.’* Veel moeite gaf hij zich om ten behoeve van arrestanten bij de
Kenpeitai of van veroordeelden door Japanse rechtbanken bij hogere
Japanse autoriteiten te interveniéren.

' Av., p. 300. 2 Tegen het Leger des Heils, dat als ‘leger’ de achterdocht van het
Japanse militaire bestuur had opgewekt, waren al eerder maatregelen genomen: eind
april 42 waren de commandant en enkele officieren gearresteerd; zij bleven vele
maanden in gevangenschap en de organisatie werd verboden. Eind '42 werden de
gearresteerden naar een interneringskamp overgebracht en daarin kwamen toen ook
de meeste andere officieren terecht. Een deel van de arbeid werd clandestien voortgezet
door de Indonesische officieren en soldaten van het Leger des Heils en door enkele
officieren die burgers waren van neutrale staten. * Daartoe had vermoedelijk bijge-
dragen dat het kerkbestuur te Batavia geweigerd had, op Hirohito’s verjaardag, 29 april
’43, een bidstond te houden ter ere van hem. * Elias, p. 114.
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