
SOEKARNO KOMT NAAR VOREN

De uitschakeling van de Nederlandse kerkelijke voorgangers beteken-
de geenszins dat er een einde kwam aan het christelijk kerkelijk leven:
zowel in de katholieke kerk als in vele protestantse kerkgenootschappen
waren al vóór de Japanse bezetting inheemsen in de leiding opgenomen
(het diocees Semarang had een inheemse bisschop'), trouwens: vele
Indische Nederlanders, vaak trouwe kerkgangers, werden niet geïnter-
neerd. De kerkdiensten werden dan ook voortgezet, doorgaans in het
Nederlands. Dat werd op Java in de tweede helft van '43 verboden- in
Batavia volgde men dat verbod pas in oktober '44 op.

Van Sumatra weten wij slechts dat de inheemse protestantse kerken
(de Bataklanden en het eiland Nias telden ca. driehonderdduizend in-
heemse protestanten) hun werk konden voortzetten, naar wij aannemen:
niet zonder moeilijkheden. Ook nemen wij aan dat zulks op Borneo,
waar zending en missie onder de Dajaks en de Chinezen hadden gewerkt,
het geval is geweest.

Iets meer gegevens zijn beschikbaar over Celebes en de Molukken.
Op eerstgenoemd eiland arriveerde in de Minahassa, waar ca. de helft

van de inheemse bevolking protestant was, met de Japanse invasietroepen
een Japanner, Mijahoera, die een tijdlang op Java belast was geweest met
de zorg voor de protestanten onder de Japanners, totdat hij als spion Indië
was uitgezet. Hij predikte in Menado over een tekst uit Jesaja: 'Ik verzoek
een van het noorden en hij zal komen van de opgang der zon; hij zal
Mijn naam aanroepen en hij zal komen over de overheden als leem' - die
profetie was, aldus Mijahcera, nu bewaarheid: Nippon, het Land van de
Rijzende Zon, was uit het noorden gekomen en had de Nederlandse
overheden als leem vertreden. Eind '42 werd deze Mijahoera in Makassar
president van een christelijke corporatie die niet alleen alle protestantse
maar ook alle katholieke kerkelijke organisaties omvatte. Zijn functie
werd midden '43 door een andere Japanse predikant overgenomen die
zijn eerste preek afstak in militair uniform, zwaaiend met een zwaard.
Hij en anderen trachtten vooral de jongeren onder de kerkgangers bij de
Japanse zaak te betrekken. Hieruit en uit het voorschrift, alle preken te
laten censureren, vloeiden tal van moeilijkheden voort - trouwens, er
waren vooral op Zuid-Celebes streken waar Islamietische voorgangers
de christelijke kerken krachtig tegenwerkten om de christenen onder de
inheemsen weer te winnen voor de Islam. In de Minahassa, waar de

I In dit diocees mocht ook het Grootseminarie blijven bestaan; daar werden tijdens
de bezetting veertien Indonesiërs tot priester gewijd.


