
DE JAPANNERS EN DE CHRISTENEN

Protestantse Kerk zonder steun van de geïnterneerde Nederlandse en
Indisch-N ederlandse predikanten haar werk had voortgezet, werd in
januari '44 onder Japanse druk een Verbond van Christenen in Noord-
Celebes opgericht. Ook nadien hadden de voorgangers menigmaal last
met de Japanse censuur - zo moest eens uit de woorden 'God, de
Almachtige, Schepper van hemel en aarde', 'de Almachtige' geschrapt
worden, want, aldus de Japanners, 'almachtig' was slechts de Japanse
keizer.'

Van Islamietische tegenwerking was ook sprake op de Molukken,
vooral op Ambon dat al in de tijd van de Compagnie gedeeltelijk
gekerstend was. De protestanten onder de Ambonnezen, uit wier rijen
zoveel Knil-militairen voortgekomen waren, werden door de Japanners
diep gewantrouwd en de in '35 zelfstandig geworden Molukse Protes-
tantse Kerk kreeg het dan ook zwaar te verduren. Mijahoera die op
Celebes actief was geweest, verscheen ook op Ambon, spoedig gevolgd
door drie predikanten uit Japan. Evenals op Celebes moesten op Ambon
alle christelijke organisaties één worden: hier werd een Federatie van
Christelijke kerken opgericht. De totstandkoming daarvan verhinderde
de Japanners niet om in menig christelijk geloofsgetuigenis een pro-
Nederlandse demonstratie te zien. Herhaaldelijk werden predikanten en
gemeente-voorgangers (goeroe's) gearresteerd - in het gebied dat onder
de Molukse Protestantse Kerk viel (ook Nederlands-Nieuw-Guinea be-
hoorde ertoe), kwamen in totaal negentig predikanten en voorgangers
om het leven.

Schappelijker jegens inheemse christenen, in dit geval katholieken,
toonden zich slechts de Japanse bestuurders van Flores, zulks overigens
met goedvinden van het te Makassar gevestigde centrale bestuur voor de
marinegebieden. Toen de Nederlandse paters, broeders en zusters in mei
'42 op Flores geïnterneerd en vandaar twee maanden later (er waren maar
weinig scheepsverbindingen) naar Zuid-Celebes overgebracht werden,
mochten bisschop H. Leven, drie Nederlandse en drie Duitse geestelijken
op Flores blijven waar o.m. het Grootseminarie in stand bleef (elf Flori-
nezen werden tijdens de Japanse bezetting tot priester gewijd). In '43
werd in Makassar besloten dat ook die laatste Europese geestelijken Flores
moesten verlaten en dat zij door Japanse zouden worden vervangen. Ter
voorbereiding daarvan arriveerden de apostolische vicaris van Hirosjima
en de bisschop van Nagasaki, 'uitstekende, ijverige priesters', aldus later

I De Protestantse Kerk in Indonesië tijdens bezetting en terreur (1946), p. 19.


