
SOEKARNO KOMT NAAR VOREN

een Nederlandse missionaris. I Zij wisten te bewerkstelligen dat de be-
trokken Nederlandse geestelijken niet werden afgevoerd. Geïnterneerd,
maar op Flores, werden zij tenslotte wèl, echter pas twee maanden voor
het einde van de oorlog.

Kan men spreken van een vervolging van de christelijke kerken onder
het Japanse bewind? Ja, in zoverre dat de vrije beleving van het christelijk
geloof nergens werd toegestaan, dat de kerken in hun maatschappelijk
werk ernstig werden belemmerd, dat druk werd uitgeoefend om zich
uiterlijk te eenformeren aan de Japanse ideologie, dat fanatieke Islamie-
ten van de gelegenheid gebruik maakten om bekeringen tot de Islam te
forceren en dat de Kenpeitai herhaaldelijk tegen de voorgangers ingreep.
Niet weinigen werden terdoodgebracht of kwamen anderszins om. Dr.
J. Th. M. Bank vermeldt in zijn werk Katholieken en de Indonesische Revo-
lutie dat van ruim tweeduizend missionarissen vier-en-zeventig priesters,
zeven-en-veertig broeders en honderdeen-en-zestig zusters het leven
verloren", de meesten in de interneringskampen, en dr. D. van Velden
schrijft in haar studie over die kampen dat in Indië een-en-twintig
Nederlandse en meer dan honderdvijftig Indonesische protestantse voor-
gangers door de Japanners zijn gedood" - het is de Molukse Protestantse
Kerk geweest die de zwaarste offers heeft gebracht.

*

Aanzienlijk belangrijker dan het Christendom was voor de Japanners de
Islam.

Op Java gaven de Japanse autoriteiten zich onmiddellijk moeite, bij
de Islamieten in het gevlij te komen.' Tot Imamoera's staf behoorde een

I J. van der Heyden: 'Verslag van Flores' (29 mei 1946), NI, p. 309. 2 J. Th. M. Bank:
Katholieken en de Indonesische Revolutie (1983), p. 97. 3 D. van Velden: De japanse
interneringskampen voor burgers gedurende de tweede wereldoorlog (1963), p. 37 (verder aan
te halen als: Van Velden). 4 Men moet wel aannemen dat dat ook in de Buitenge-
westen gebeurde, maar wij hebben over het daar door de japanners ten aanzien van
de Islam gevoerde beleid en de reacties daarop geen gegevens, behoudens dan dat een
van de fanatiek-Islamietische oelama's van Atjeh zich in september '42 tegen het
japanse gezag ging verzetten. Hij verschanste zich in zijn dorp in de moskee. Begin
november grepen de japanners in. De moskee en het gehele dorp staken zij in brand
en de vluchtenden werden tot in de bergen nagezet. In de gevechten sneuvelden
achttien japanners en in totaal zouden meer dan honderdtwintig Atjehers zijn omge-
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