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afdeling (later bureau) voor godsdienstzaken, geleid door een Japanse
koloneL Deze droeg er zorg voor dat in Batavia Japanse militairen die
Islamiet waren, op vrijdag 13 maart aan de diensten in de moskeeën
deelnamen, in uniform. De kolonel zelf, door een Japanse Islamiet
vergezeld, verscheen enkele dagen later in de grootste moskee van de
hoofdstad en hield er een toespraak in het Japans welke werd vertaald:
een oproep aan de Islamieten om Japan te steunen bij de opbouw van de
'Groot-Oost-Aziatische Welvaartssfeer'. Korte tijd later liet de kolonel
bij alle moskeeën op Java borden plaatsen die vermeldden dat zij onder
de speciale bescherming stonden van het Japanse leger.

Dit alles nam niet weg dat ook de Islamietische politieke organisaties
onder het algemeen verbod van politieke activiteit kwamen te vallen. Die
organisaties hadden deel uitgemaakt van de Miai maar daarin had het
accent gelegen bij de meer algemene als de Mohammadijah en de Nahdat
'al Oelama en het paste in het Japanse unificatiestreven om een nieuwe
overkoepelende Islamietische organisatie te vormen en haar te bewegen
zich onder Japans vaandel te scharen. In juli werd in het kader van de
AAA-actie in Batavia onder voorzitterschap van Abikoesno, de ex-
voorzitter van de stilgelegde Partai Sarekat Islam Indonesia, een commissie
gevormd die als taak kreeg, na te gaan hoe de Islamietische gemeenschap
bij die actie kon worden betrokken. De commissie kwam tot de conclusie
dat het aanbeveling verdiende, geen nieuwe organisatie op te richten maar
de Miai te laten doorwerken, en het Japanse militaire bestuur gaf daar
verlof toe, echter met de bepaling dat de zetel van de Miaivan Soerabaja
moest worden verplaatst naar Batavia en dat het bestuur diende te bestaan
uit vijf Javanen en drie Japanners. Aldus geschiedde en de Miai kreeg
spoedig verlof, een eigen veertiendaags blad uit te geven. Veel andere
activiteit kon de nieuwe Miai niet ontwikkelen; organisaties als de
Mohammadijah en de Nahdat 'al Oelama mochten wel doorwerken maar
werden niet officieel erkend en dat remde hun activiteit.

Een van de eerste dingen die de nieuwe Miai deed, was onder de
aandacht van het Japanse militaire bestuur te brengen (Hatta had het al
in maart gedaan) dat de Islamieten in hun godsdienstige gevoelens
werden gekwetst door het Japanse voorschrift dat in elke bijeenkomst
een buiging moest worden gemaakt in de richting van het keizerlijk paleis

komen. Nadien verboden de Japanners de organisatie van de oelama's van Heel Atjeh,
de Poesa, die in maart een leidende rol had gespeeld bij de anti-Nederlandse opstand,
en gaven zij hun steun aan de Mohammadijan die minder fanatiek was en zich niet op
politiek gebied bewoog.
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