SOEKARNO KOMT NAAR VOREN

te Tokio, terwijl zij gewend waren geweest, slechts te buigen in de
richting van Mekka. Het bleek moeilijk te zijn, het militair bestuur er toe
te bewegen, dat voorschrift te verzachten; het werd door Imamoera en
na hem door Harada gehandhaafd en daarin zou pas eind ’43 wijziging
komen toen de Japanners, beseffend dat zij in de Pacificin het defensief
waren gedrongen, meer rekening gingen houden met de wensen die in
de kringen van de overtuigd-Islamieten leefden — wij komen er in ons
slothoofdstuk op terug. Hier lijkt het ons van belang te onderstrepen dat
het Japanse militaire bestuur door de erkenning van de Miai niet méér
had bereikt dan dat een groep Islamietische voormannen, met Japanners
aangevuld, zich moeite ging geven om, de eigen doelstelling (de oprich-
ting van een Islamietische staat) in het oog houdend, de overtuigd-
Islamieten te winnen voor een vorm van steunverlening aan de Japanse
ootlogvoering, maar die overtuigd-Islamieten vormden slechts een min-
derheid en de AAA-actie had de meer algemeen-Islamietische brede
massa der inheemsen niet in beweging kunnen brengen.
Het werd Soekarno’s taak, daar zorg voor te dragen.

Soekarno in Batavia

Aan de Indonesische politieke voormannen op Java was in maart ’42
slechts bekend dat Soekarno in ’38 als balling naar Benkoelen was
overgebracht; dat hjj zich daar in ’41 nog bevond, moet toen wel zijn
doorgedrongen tot de redacteuren van het blad Pemandangan die zijn
anti-Japanse artikelen hadden geplaatst. Maar waar was hij in de tijd dat
de Japanners Sumatra veroverden? Bij Imamoera’s hoofdkwartier kwa-
men talrijke brieven van Indonesische studenten- en andere jongerenor-
ganisaties binnen waarin verzocht werd, na te gaan waar Soekarno zich
ophield en hem toe te staan naar Java terug te keren. Uit Teraoetsji’s
hoofdkwartier in Singapore vernam Imamoera’s staf dat Soekarno in
Padang was en daar onder de bescherming van het Japanse leger weer
politiek-actief was geworden. Kon men hem dan niet beter die activiteit
op Java laten ontplooien? Het hoofd van het militair bestuur op Java,
generaal-majoor Okazaki, was daar een voorstander van, zo ook het
vroegere hoofd van de afdeling militair bestuur in Imamoera’s staf,
kolonel Nakajama, die op 25 maart Hatta in Batavia had ontvangen en
er toe had bijgedragen dat deze de functie van Algemeen Adviseur had
aanvaard. Ingelicht over de aantrekkingskracht die Soekarno aan het eind
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