
SOEKARNO SPREEKT MET HATTA EN SJAHRIR

van de jaren '20 en het begin van de jaren '30 op tal van inheemsen had
gehad, en gezien het feit dat hij blijkens de binnengekomen brieven
kennelijk nog steeds tot de verbeelding van een aantal jongeren sprak,
besloot Imamoera zich voor de terugkeer van Soekarno moeite te geven.
Mede op aandrang van Hatta legde hij een daartoe strekkend voorstel aan
Teraoetsji voor. Deze, aan wie gerapporteerd was dat Soekarno in zijn
gesprek in Fort de Koek met kolonel Foedjijama had gezegd dat hij,
hoezeer ook bereid met de Japanners samen te werken, ook wilde blijven
ijveren voor Indonesië's onafhankelijkheid, ontried Imamoera Soekarno
naar Java te laten komen, opmerkend dat de opperbevelhebber op Java
in een situatie zou belanden, 'waarbij hij', aldus Teraoetsji, 'in zijn hand
gebeten zou worden door zijn eigen schoothondje.' 1 Imamoera evenwel
herhaalde zijn verzoek en hoewel verscheidenen van Teraoetsji's staf-
officieren het ontrieden, gaf deze toe: in juni ging hij er accoord mee dat
Soekarno zich met de zijnen naar Java zou begeven." Speciale faciliteiten,
een vliegtuig bijvoorbeeld, werden daar niet voor ter beschikking gesteld
- Soekarno, door enkele politiemannen geëscorteerd, werd in Padang
passagier op een schip dat er vier dagen over deed om Tandjong Priok
te bereiken. Hij ging daar in de middag van 9 juli aan land.

Op Java was aan zijn komst geen ruchtbaarheid gegeven - het Japanse
militaire bestuur wilde voorkomen dat de grote voorman die eind '33
van Java was verbannen en, toen hij in '38 naar Benkoelen was verplaatst,
in het geheim over Java was getransporteerd, nu door een juichende
menigte zou worden verwelkomd. Slechts enkelen haastten zich naar de
haven: Hatta en drie of vier anderen, onder wie een zoon van de eertijds
aanbeden voorzitter van de Sarekat Islam, Tjokroaminoto, in wiens huis
Soekarno in zijn hbs-jaren te Soerabaja had gewoond en wiens dochter
zijn eerste vrouw was geweest. Soekarno ging mee naar Harta's woning
en ontmoette daar enkele andere nationalistische voormannen, onder wie
Yamin (die in maart aan het beraad over de vorming van een Indonesische
regering had deelgenomen) en Sjahrir. Toen Yamin en de anderen
vertrokken waren, bleefSjahrir achter en kwam het tussen deze, Soekarno
en Hatta tot een gesprek over de oorlogssituatie en over de koers die de
Indonesische nationalisten dienden te volgen. Ten aanzien van de oor-
logssituatie (die in de Pacific inmiddels beslissend was gewijzigd door de

I Aangehaald in Kanahele, p. 52. 2 Enige tijd later kreeg Soekarno verlof, een jonge
vrouw, Fatmawati, die hij in Benkoelen had leren kennen, naar Java te laten komen;
hij liet zich daar scheiden van zijn tweede echtgenote, omdat deze, zei hij, hem geen
kinderen kon baren, en trouwde met Fatmawati; zij werd zijn derde echtgenote.
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