
SOEKARNO KOMT NAAR VOREN

Amerikaanse overwinning in de Slag bij Midway) was er van deze drie
slechts één die er van overtuigd was dat Japan en zijn bondgenoten
Duitsland en Italië de grote strijd zouden winnen en dat de Indonesische
nationalisten dus met een vorm van blijvende Japanse suprematie reke-
ning moesten houden: Soekarno. Hatta en Sjahrir daarentegen die, mede
onder invloed van de publikaties van de partijloze publicist Jacques de
Kadt, een helder inzicht hadden in de formidabele militaire potentie van
de Verenigde Staten, waren van mening dat, hoe sterk de positie ook
leek welke Japan had opgebouwd, èn Japan èn Duitsland èn Italië
verslagen zouden worden.

Waarom had Hatta zich dan tot Algemeen Adviseur van het Japanse
bestuur laten benoemen?

Sjahrir, die zijnerzijds elke samenwerking met de Japanners had ge-
weigerd, maakte dat duidelijk toen hij enige tijd later in Bandoeng de
Kadt bezocht, wiens adres hij in Soekaboemi had vernomen van de
schrijfster Beb Vuyk. De Kadt hoorde, zo schreef hij later, van Sjahrir,

'dat hij geweigerd had aan de politiek van Soekarno en Hatta medewerking te
verlenen. Hij maakte wel een onderscheid tussen Soekarno, die inderdaad ge-
loofde aan een Duits-Japanse overwinning, en Hatta die, net als hij ... , overtuigd
was van de nederlaag der totalitairen en militaristen en die ook los daarvan voor
een democratische ontwikkeling [van Indonesië] was, maar meende dat er mo-
gelijkheden waren om aan de toekomst van Indonesië te werken en het lot van
de bevolking te verzachten als men meedeed aan het schimmenspel dat de Jappen
opvoerden. Hij had contacten met Hatta en wilde die houden, maar hijzelf zou
onderduiken en een illegale organisatie opbouwen om actie tegen de Japanners
te voeren, voorzover dat mogelijk was, vooral door het naar voren brengen van
sociale en economische grieven. Maar het belangrijkste vond hij het bijeenbren-
gen van kader voor de periode na de Japanse bezetting' 1 -

wij herinneren er aan dat in het begin van de jaren '30 ook de door Hatta
en Sjahrir geleide PNI-Baroe zich gericht had op de vorming van een
kader voor de latere opbouw van een democratisch en socialistisch
Indonesië en dat Hatta en Sjahrir geweigerd hadden samen te werken
met de door Soekarno geleide Partindo, in de eerste plaats omdat zij
Soekarno als een onberekenbare demagoog beschouwden, in de tweede
plaats omdat zij van de door de Partindo nagestreefde massa-actie geen
heil verwachtten.

Over het gesprek van kardinale betekenis, dat in de avond van 9 juli

I J. de Kadt: Jaren die dubbel telden. Politieke herinneringen (1978), p. 84.

270


