
SOEKARNO SPREEKT MET HATTA EN SJAHRIR

However, he forgot that a people's movement was not likely to be established outside the
japanese Military Government.' 1

Soekarno's vèrgaande collaboratie met de Japanners is, zoals nog
blijken zal, een feit geweest en anders dan Hatta heeft hij zich bovendien
herhaaldelijk in de meest virulente termen tegen de Verenigde Staten en
Groot-Brittannië gekeerd. Beide feiten kwamen na de Tweede Wereld-
oorlog zijn internationale positie niet ten goede en wij houden het voor
waarschijnlijk dat op Java velen zich herinnerden dat hij ostentatieve
steun had verleend aan een regime dat honderdduizenden arbeiders,
romoesja's, te gronde had doen gaan, sommigen in de mijnen van Java,
de meesten ver van dit eiland, bijvoorbeeld aan de Birma-spoorweg. Hij
had er dus belang bij, het zo voor te stellen dat het begin van zijn
samenwerking met de Japanners op Java (in feite: de voortzetting van
de samenwerking waartoe hij al op Sumatra was overgegaan) berustte op
een afspraak met Hatta die zich veel minder geëxponeerd had, en met
Sjahrir die als enige van hen drieën met een onbevlekt blazoen de Japanse
bezetting doorstond. Sjahrir op zijn beurt zag het, zo vermoeden wij, in
de moeilijke situatie waarin de jonge Indonesische republiek zich in de
eerste jaren na haar oprichting bevond, als nuttig om Soekarno's prestige
op te vijzelen - hij was het die als eerste van die afspraak gewaagde":
'We' (Sjahrir, Soekarno en Hatta) 'agreed that they' (Soekarno en Hatta)
'should do everything legally possible to gi/Je the nationalist struggle a broader
legal scope and at the same time secretly support 'the revolutionary resistance' -
een verzet dat, zoals wij nog zullen aantonen, een beperkt karakter heeft
gedragen. Van enige 'afspraak' wordt, zoals men zag, door Hatta geen
melding gemaakt.

Dan: zowel in Soekarno's als in Sjahrirs naoorlogs relaas ontbreekt
een factor van groot belang, nl. Soekarno's overtuiging dat Japan niet
meer verslagen zou worden. Kunnen wij er van uitgaan dat de Kadts
weergave van Sjahrirs mededeling op dit punt betrouwbaar is? Wij
menen van wel. Hatta schrijft hetzelfde en er is nog een tweede belang-

1 Moh. Hatta: Memoirs, p. ZIO-Il. 2 Bij de voorbereiding van zijn in 1973 versche-
nen werk Orde-opstand-orde vernam de Rotterdamse hoogleraar dr. J. A. A. van Doorn
op Java van 'intieme vrienden van de inmiddels overleden Sjahrir' (deze was in april
'66 in Zürich gestorven) dat 'de afspraakthese slechts een poging (was) geweest om de
collaboratie van Soekarno een respectabel aanzien te verschaffen.' (p. 88). Prof. van
Doorn lichtte ons in november '84 in dat hij blijkens zijn aantekeningen in juni '73
met vier vrienden van Sjahrir had gesproken.
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