
SOEKARNO KOMT NAAR VOREN

rijke aanwijzing voor. Toen Soekarno begin '43 bezoek ontving van twee
Indonesische studenten in de medicijnen en een in de rechten, volgelin-
gen van Sjahrir, die hem fel verweten dat hij in zijn samenwerking met
de Japanners veel te ver ging, ontstond, zo vernam de Australische
historicus Legge in '69 van een van de drie", een lange gedachtenwisse-
ling, 'in which Sukarno put his view that the japanese were likely to win the
war'? Pas in '44, na de geslaagde Amerikaanse landingen op de Gilbert-
en de Marshall-eilanden, kwam Soekarno tot de conclusie dat de Japan-
ners zouden verliezen - hij had zich toen evenwel zo met huid en haar
aan hen uitgeleverd dat hij in het publiek zijn samenwerking met hen
voortzette en de Verenigde Staten en Groot-Brittannië even fel bleef
aanvallen als hij tevoren had gedaan. Zowel het naoorlogse relaas van
Soekarno als dat van Sjahrir achten wij dus onbetrouwbaar, ja misleidend
- als meer in overeenstemming met de feiten zien wij slechts Sjahrirs
relaas, zoals dat door de Kadt is vastgelegd, en de aangehaalde passage
uit Hatta's memoires.

*

Op 10 juli, daags na zijn gesprek met Hatta en Sjahrir, had Soekarno in
het vroegere paleis van de gouverneur-generaal zijn eerste gesprek met
Imamoera die kolonel Nakajama en zijn persoonlijke tolk, een jeugdige,
op Java geboren Japanner, naast zich had. 'What is the intention oj the
fapanese government withjava injuture?' zou Soekarno volgens Imamoera's
herinneringen gevraagd hebben - wij nemen aan dat Soekarno niet
gevraagd heeft naar Japans bedoelingen met Java maar met Indonesië.

I J. D. Legge: Sukarno. A political biography (I972), p. 167. 2 Soekarno zelf heeft van
een soortgelijk gesprek verslag gedaan in zijn contact met Cindy Adams - het zou
hebben plaatsgevonden in '45, enige tijd na de snel bedwongen rebellie (in Blitar,
Oost-Java, midden februari '45) van een van de eenheden van het op Java opgerichte
inheemse hulpleger, de Peta. 'I made statements supporting the recruitment of romushas. I
had pictures taken near Bogor' (Buitenzorg, 6 september '44) 'with a tropical helmet on my
head and a shovel in my hand, showing how easy and glorious it was to be a romusha. With
reporters, photographer, the Gunseikan' (het hoofd van het Japanse militaire bestuur)
'and civil authorities I made trips to Bantam, the western. tip of java, to inspect the pitiable
skeletons slaving on the homefront deep in the coal- and goldmines. It was horrible. Hopeless.
And if was I who gave them to thejapanese .

. . . The afternoon hundreds of pictures were available showing me with romushas, ... five
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