
SOEKARNO KOMT NAAR VOREN

to be a man of iron will. His thought and passion fay independence would never
leave him ... I admired him very much.' 1

Soekarno's eerste resultaten

Het bericht van Soekarno's komst op Java leidde er toe dat zich onder
eenvoudige inheemsen onmiddellijk het gerucht verspreidde dat zich nu
alles ten goede zou keren. Asia Raya waarschuwde echter tegen de
opvatting dat Soekarno de 'rechtvaardige vorst', de Ratoe Adil was, naar
wiens komst velen op Java generaties lang hadden gesmacht. 'Wij moeten
niet vergeten', schreef dit blad, 'dat hij, al is hij een groot leider, toch
ook een mens is.' 2

In Batavia nam Soekarno met zijn gezin zijn intrek in een villa in een
Europese wijk en Imamoera stelde een Amerikaanse auto, een Buick, die
het eigendom was geweest van een Nederlandse arts, tot zijn beschikking.
Op 16 juli begon hij, vergezeld door Mansoer, de vroegere voorzitter
van de Mohammadijah, en Raden. Mas mr. Sartono, een van zijn medestan-
ders uit het eind van de jaren '20 en het begin van de jaren '30, aan een
rondreis over Java die twee-en-een-halve week duurde. Hij bezocht er
alle grote steden, liet in Djokjakarta niet na om Dewantoro, de man van
het Taman Siswo-onderwijs, te bezoeken en werd overal door een grote,
enthousiaste menigte verwelkomd; zij zong hem in Soekaboemi zelfs
het Indonesia Raya toe. De wijze waarop hij allerwegen werd ontvangen,
kan hem er slechts van overtuigd hebben dat zijn ideaal: een onafhan-
kelijk Indonesië, nog in veler harten leefde en dat hij, hij alleen, gezien
werd als de man die dat ideaal zou kunnen verwezenlijken.

In Batavia teruggekeerd, zette hij zijn besprekingen met topfiguren van
het Japans militair bestuur voort. Het eerste dat hij bereikte, was dat
Imamoera besloot, aan alle in augustus opgerichte departementen enkele
Indonesiërs als adviseurs toe te voegen - van het belangrijkste departe-

I In de uitgave The japanese Military Administration of Indonesia: Selected Documents is
een stuk afgedrukt (p. 237-39) waarin tot de Japanse regering het verzoek wordt
gericht, Indonesië zo spoedig mogelijk een vèrgaande vorm van autonomie te verle-
nen, en de Japanse historicus Nakamoera is 'almost convinced' dat dat stuk door
Imamoera vóór zijn vertrek van Java is geschreven. (Nakamoera: General Imamoera and
the early period of japanese occupation, p. 22). 2 Asia Raya, II juli I942, aangehaald in
Kanahele, p. 53.


