
'KLAVERTJE-VIER'

meen adviserende Adat-commissie in het leven was geroepen en dat een
Centrum voor de Indonesische kunsten en een Komisi Bahasa Indonesia
waren opgericht - Imamoera zal dit alles wel hebben beschouwd als de
verwezenlijking van wat hij op 10 juli' clearly' aan Soekarno had toege-
zegd: 'that the welfare of the natives will be delle/oped.' Soekarno evenwel
had zijnerzijds een toezegging aan Imamoera gedaan: 'to lead the public in
the japanese line for the sake of the Indonesian welfare' - in welke vorm werd
die toezegging verwezenlijkt?

Evenmin als Hatta voelde Soekarno iets voor de AAA-actie: ze was
in oorsprong puur Japans, ze hield geen rekening met de inheemse
volksaard, ze had weinig succes gehad en voorzover ze organisatorisch
van de grond was gekomen, was de leiding regionaal en plaatselijk komen
te berusten bij de Parindra. Soekarno was gaarne bereid zich moeite te
geven om de brede massa te winnen voor steun aan de Japanse zaak maar
dan moest een nieuwe beweging worden opgericht die, meende hij,
uitsluitend geleid moest worden door Indonesische voormannen. Het
was Soekardjo Wirjopranoto die toen als eerste voorstelde dat het er vier
zouden zijn: een 'Klavertje-Vier', Empat Serangkai - het gebruik van dat
begrip zou associaties wekken aan het 'Klavertje-Drie', de Tiga Serangkai
(Douwes Dekker, Tjipto Mangoenkoesoemo en Soewardi/Dewantoro)
die in 1913 de Indische Partij waren gaan leiden. Het Klavertje-Vier zou
bestaan uit een voorzitter en drie vice-voorzitters. Voorzitter moest
Soekarno worden en voor de functie van vice-voorzitter leken Hatta,
Dewantoro en Mansoer in aanmerking te komen - met hen zouden in
de leiding van de nieuwe actie drie stromingen uit het ontwakend
Indonesië vertegenwoordigd zijn: de politieke in de persoon van Hatta,
de culturele in die van Dewantoro, de modern-Islamietische in die van
Mansoer, wiens Islamietische rechtzinnigheid boven alle twijfel was
verheven: hij had in Cairo gestudeerd en was niet alleen een kijaj!
(wetsgeleerde) maar ook een hadji. Op het vertegenwoordigd-zijn van de
modern-Islarnietische stroming stelde Soekarno vooral daarom veel prijs
omdat hij enerzijds besefte dat een nieuwe beweging waarin vooraan-
staande overtuigd-Islamieten geheelontbraken, van meet af aan sterke
weerstanden zou wekken en anderzijds uit de rijen dier Islamieten juist
de modern-, niet de traditioneel-denkenden naar voren wilde halen.'

Wat moest de nieuwe beweging gaan doen?

1 Toen eind '42 in de grootste moskee van Batavia voor het eerst een moderne dienst
plaatsvond, waren Soekarno, Hatta en Mansoer aanwezig, samen met andere voor-
aanstaande Indonesiërs en enkele topfiguren uit het Japanse militaire bestuur.
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