SOEKARNO KOMT NAAR VOREN

De bij haar oprichting bekendgemaakte statuten' vermeldden als doel-
stelling: ‘Ditis eeninheemse’ (niet dus: ‘Indonesische’) ‘beweging welker
doelstelling is, een krachtig nieuw Java te scheppen’ (niet dus: ‘een
krachtig nieuw Indonesié’) ‘als een schakel in de Groot-Oost-Aziatische
Welvaartssfeer, door Groot-Japan te helpen bij het bereiken van de
overwinning in de Groot-Oost-Aziatische Oorlog en door de harmonie
in de werkzaamheden van het militair bestuur te bevorderen.’

Tien taken werden opgesomd die daartoe zouden bijdragen: ‘1. het
wekken van begrip voor de nationale taak, het nieuwe Java te doen
ontstaan; 2. het uitschakelen van Amerikaanse, Britse en Nederlandse
invloeden; 3. het deelnemen aan de verdediging van Groot-Oost-Azi&’
(dit was een aansporing om gehoor te geven aan de Japanse oproepen,
zich als semi-militaire of militaire hulpkracht aan te melden); ‘4. het
verbeteren van de stemming des volks; s. het te boven komen van de
materiéle en geestelijke noden die met de succesvolle beéindiging van
de oorlog samenhangen; 6. het bevorderen van wederzijds begrip tussen
het Japanse volk en de inheemse bevolking; 7. het aanmoedigen tot de
studie van het Japans en tot de verbreiding van de Maleise’ (niet:
‘Indonesische’) ‘taal; 8. het aanmoedigen tot vergrote productie; 9. het
verspreiden van informaties op hygiénisch gebied en het bevorderen van
de lichamelijke oefening; 10. het oproepen tot spaarzaamheid.’

Wijj stellen ons voor dat in de besprekingen welke Soekarno en andere
voormannen in de laatste maanden van ’42 met de Japanners voerden,
de formulering van deze doelstelling en van de tien taken geen aanleiding
gaf tot scherpe meningsverschillen behoudens dan op al die punten waar
‘Java’ in plaats van ‘Indonesi&’ en ‘inheems’ of ‘Maleis’ in plaats van
‘Indonesisch’ als begrippen werden gebruikt. Het meningsverschil spitste
zich toe op het punt van de naam van de nieuwe beweging: Soekarno
wenste dat daarin het begrip ‘Indonesié€’ zou voorkomen en dat denk-
beeld werd door de Japanners met wie terzake namens Harada en Okazaki
het overleg plaatsvond (een van hen was kolonel Nakajama), afgewezen.
In eerste instantie vernam de inheemse wereld op Java niet meer dan dat
Soekarno, Hatta, Dewantoro en Mansoer van de Japanners een speciale
positie hadden gekregen en een ‘Volksorganisatie’ zouden gaan leiden,
en toen daaraan werd toegevoegd dat op 8 december 42, de eerste
verjaardag van Pearl Harbor, in Batavia een grote demonstratie zou

! Tekst uit de Djawa Sjimboen, 10 maart 1943, in Japanese Military Administration in
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