
OPRICHTING VAN DE 'POETERA'

worden gehouden, werd door velen verwacht dat aan de 'Volksorgani-
satie' op die dag door de japanse overheid een taak zou worden gegeven
welke in de richting van een onafhankelijk Indonesië wees. Niets daarvan.
Soekarno schreef in een speciaal nummer van Asia Raya dat op
7 december verscheen, niet meer dan dat 'een nieuwe Volksorganisatie'
zou worden opgericht, 'teneinde de volksmassa's voor te bereiden op
toekomstige worstelingen en het tot een hechte eenheid te smeden', en
toen hij daags daarna het woord voerde, herhaalde hij die weinig-
zeggende formulering. De teleurstelling was groot. Zij werd slechts
gedeeltelijk weggenomen door twee feiten: dat het japans militair be-
stuur aan de stad Batavia haar oude naam gaf: Djakarta I, en dat Soekarno
in zijn toespraak zei dat de Volksorganisatie op I januari '43 van start zou
gaan; dan waren er dus nieuwe aankondigingen te verwachten. Zij
werden in spanning tegemoet gezien.

Enkele dagen later werd bekendgemaakt dat een commissie ter voor-
bereiding van de nieuwe organisatie was gevormd, bestaande uit Soe-
karno, Hatta, Dewantoro en Mansoer ('Klavertje-Vier' dus), maar waar
ook anderen zitting in hadden zoals de vroegere Gerindo-voorman Amir
Sjarifoeddin, de voorman van de Pasoendan Oto Iskandar Dinata, Soe-
tardjo en Soekardjo Wirjopranoto. Wat die laatste drie betrof, betekende
zulks dat enkele Indonesische voormannen die al in maart contacten met
de japanners hadden aangeknoopt, die Soekarno toen hadden willen
afschepen met de positie van minister van voorlichting en die nadien
steun hadden verleend aan de AAA-actie, nu ten aanzien van de nieuwe
organisatie een vinger in de pap trachtten te krijgen. Dat lukte hun niet,
althans: toen in de laatste week van december opnieuw met Nakajama
en twee andere japanners (een functionaris van de Planafdeling van
Algemene Zaken en Maeda's medewerker Mijosji) gesproken moest
worden over alle kwesties die met betrekking tot de nieuwe organisatie
nog hangende waren, waren het alleen Soekarno, Hatta, Dewantoro en
Mansoer die voor het bedoelde overleg afgevaardigd werden.

Dat overleg vond plaats in een hotel bij Soekaboemi en nam twee
volle dagen in beslag.

De vier Indonesiërs maakten vijf verlangens kenbaar: dat in de naam
van de nieuwe organisatie het begrip 'Indonesië' zou voorkomen; dat de
organisatie een eigen vlag zou krijgen: het rood-wit; dat zij een eigen

I Wij zullen in dit deel, voorzover wij gebeurtenissen in de inheemse wereld
weergeven die zich na 8 december '42 afspeelden, steeds over 'Djakarta' schrijven.
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