
SOEKARNO KOMT NAAR VOREN

lied zou kennen: het Indonesia Raya; dat ook bestuursfunctionarissen en
ambtenaren lid zouden mogen worden, en dat de organisatie slechts zou
openstaan voor Indonesiërs, niet voor Chinezen, Arabieren en andere
Vreemde Oosterlingen. Alleen met dat laatste konden de Japanners
accoord gaan, alle overige verlangens werden afgewezen: bestuursfunc-
tionarissen en ambtenaren zouden niet lid mogen worden, het Indonesia
Raya mocht niet gezongen, de rood-witte vlag niet getoond worden en
in de naam van de nieuwe organisatie zou het begrip 'Indonesië' niet
voorkomen. Die naam werd: het Centrum van de volkskracht tot hulp
aan de oorlogvoering, de Poesat tenaga rakjat oentoek membanto oesaha
perang, oftewel de Poetera= poeterais het Indonesische woord voor 'zoon'.
Het was een begrip dat volledig paste bij de Japanse opvattingen: Japan
was 'vader'.

Het feit dat het Japanse militaire bestuur vrijwel al hun verlangens had
afgewezen, betekende niet dat Soekarno, Hatta, Dewantoro en Mansoer
weigerden voort te gaan op de ingeslagen weg. Wij vermoeden dat het
vooral Soekarno aantrok dat, na het in maart '42 afgekondigd verbod van
alle politieke activiteit, nu toch een grote organisatie op Java zou ontstaan
die in feite een politiek karakter zou dragen, dat hij er de voorzitter van
zou zijn, dat hij met zijn toespraken, hoezeer ook door Japanners gecen-
sureerd (maar een censor kon men altijd om de tuin leiden), zijn bekend-
heid zou vergroten en dat hij met dat alles zijn eigen positie zou
versterken ten koste van de inheemse bestuurders, wier machtspositie
jegens de inheemse bevolking door de Japanners was bevestigd.

Er verliep nog enige tijd voordat een volledig accoord was bereikt over
de oprichting van de Poetera. Soekarno had op 8 december gezegd dat zij
op I januari van start zou gaan. Eind december kwamen, aldus een begin
februari' 43 door een Indonesiër opgesteld rapport', 'uit veel plaatsen van
Java mensen te Djakarta toegestroomd ... Men zat gewoonweg te
popelen van verwachting!' Op 3I december evenwel berichtte Soekarno
in de te Djakarta verschijnende dagbladen dat de oprichting van de
nieuwe volksorganisatie opnieuw was uitgesteld. 'De teleurstelling was
niet alleen bij de intellectuelen en politici maar ook bij de bevolking zeer
groot', en zij werd eind januari nog groter toen bericht werd dat Todjo
in Tokio had verklaard dat Birma en de Philippijnen onafhankelijk
zouden worden - zij wèl, Indonesië niet.

In het Japanse kamp werd achter de schermen hevig touwgetrokken
over de vraag of men de oprichting van de Poetera wel zou laten doorgaan.

I Tekst: NI, p. 554-55.


