OPRICHTING VAN DE ‘POETERA’

Teraoetsji stond er gereserveerd tegenover en het militaire bestuur op
Sumatra achtte het, evenals het marinebestuur op Borneo en in de Grote
Oost, volmaakt overbodig om een soortgelijke organisatie op te richten.
Op Java manifesteerden zich bij de Japanners twee tegenkrachten: de
Japanse residenten die, onder invloed van de regenten, aan Binnenlandse
Zaken deden weten dat van de oprichting van de Poetera slechts onrust
viel te verwachten', en de Kenpeitai, die in de vorming van elke zuiver-
Indonesische organisatie de aanloop zag tot een anti-Japanse samenzwe-
ring en die er waarschuwend op wees dat zij eind januari ’43 vier-en-
vijftig Indonesische politicke voormannen, hoofdzakelijk oud-leden van
de Parindra, de Partai Komunis Indonesia en de Gerindo, had moeten
arresteren, onder wie Sjarifoeddin, die notabene behoorde tot de voor
de Poetera opgerichte commissie van voorbereiding.

Het hoofd van het Japanse militaire bestuur, generaal Okazaki, had de
hele maand februari nodig om (naar wij vermoeden: met steun van
Imamoera’s opvolger Harada) al die tegenstand te overwinnen. Wij
nemen aan dat Okazaki er daarbij op gewezen heeft dat de Poetera onder
een stevige Japanse controle zou staan en dat de inschakeling van Soe-
karno, van wie door zeer velen grote dingen werden verwacht?, de
Japanse zaak ten goede zou komen.

! ‘Aan de Indonesische bestuurs- en politieambtenaren, daterende uit het Nederlands
regime, is’, zo bracht eind 42 of begin ’43 een Indonesiér onder de aandacht van de
Japanners, ‘de Soekarno-figuur ingeprent als ‘een oproerkraaier’ zonder meer . . . Met
lede ogen hebben zij moeten constateren hoe het militair bestuur ir. Soekarno heeft
aangetrokken. In de eerste plaats maken zij zich natuutlijk zorgen over hun eigen
hachje . . . De in het uitzicht gestelde oprichting van de volksorganisatie heeft bij hen
vrees gewekt voor een minder prettige positie en voor eventuele represailles van de
kant van de bevolking. Hun misnoegen staken zij niet onder stoelen of banken.” Deze
rapporteur gaf als voorbeeld dat een assistent-wedono in het gebied van Bandoeng,
toen hij in een kapperszaak in een tijdschrift een foto had gezien van Soekarno,
sprekend te Djakarta op 8 december ’42, aan de kapper zogenaamd verwonderd had
gevraagd wie die man was en die, toen hem dat was gezegd, was voortgegaan met:
‘O, is hij de ingenieur die de kunst verstaat zoveel mensen op te trommelen, hoewel
het zijn vak niet is? Hij zou zich liever met zijn eigen vak moeten bezighouden.’
(Rapport ‘Uitlatingen contra ir. Soekarno’, p. 2, IC, 18083) 2 Toen zich eind
november ’42 in Batavia onder de Indonesische functionarissen van het Japanse bureau
voor de ontwikkeling van de techniek, het Kantor Technik, het gerucht verspreid had
dat Soekarno gevangen was genomen, waren zij onmiddellijk in staking gegaan. ‘Zijn
naam’, aldus in februari ’43 een aan het militair bestuur uitgebracht rapport uit
Indonesische kringen, ‘ligt op aller lippen; of zij hem kennen of niet, alle Indonesiérs
interesseren zich voor hem . . . Zij spreken over geruchten als ‘Soekarno wordt koning
van de archipel’ en ‘de Japanners zullen hem tot gouverneur-generaal benoemen.”’
(IC, 8223).
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