
SOEKARNO KOMT NAAR VOREN

Op I maart '43 maakte Soekarno bekend dat de nieuwe volksorgani-
satie op de ode, de herdenkingsdag van de capitulatie van Kalidjati, in
Djakarta als het ware geïnaugureerd zou worden op een massa-bijeen-
komst, te houden op het tot Ikada-plein 1 herdoopte Koningsplein, dat,
bijna een vierkante kilometer groot, plaats zou bieden aan een grote
menigte, al was de grond er ook doorweekt door de zware regens van
de natte moesson. Die inauguratie was als de climax bedoeld van een week
vol feestelijkheden. De zde maart was uitgeroepen tot 'Dag der Volks-
gezondheid'. Schoolkinderen trokken in optocht rond, Indonesische art-
sen en verplegers hielden toespraken en voerden ter plekke kosteloos
onderzoeken uit. Er reden versierde ziekenauto's door de straten ('de
doorsnee-Indonesiër gelooft het wel', noteerde Bouwer in Bandoeng,
'de pret van de eerste dagen der bezetting is er lang af' 2). Op de jde
maart vonden militaire oefeningen plaats waaraan inheemsen konden
deelnemen, op zondag de 7de (op die dag werd in Djakarta het standbeeld
van Jan Pieterszoon Coen demonstratief van zijn voetstuk gehaald)
mochten inheemsen bloemen leggen bij de gedenktekens van op Java
gesneuvelde Japanners en werden voorts sportmanifestaties gehouden en
dinsdag de ode werd, afgezien nog van de demonstratie in Djakarta, een
dag van militaire parades. 'Eén ding', aldus Bouwer, 'viel op in de stoet
Japanse leger-trucks: de laatste drie waren gevuld met inheemse vrijwil-
ligers' (heiho's).

'In de lucht waren twee japanse jagers ... Er moest toch een beetje drukte in de
stad zijn die dag? Daarom waren japanse soldaten maandagavond met de bajonet
op het geweer de kampongs ingetrokken om de bevolking te 'adviseren' om
dinsdag de parade te gaan bijwonen. Zodoende waren er wel een paar duizend
mensen om de japanse weermacht toe te juichen."

Werden dergelijke pressiemiddelen ook in Djakarta toegepast? Het is
niet bekend. Wellicht waren zij niet nodig geacht: hier zouden niet
Japanse militairen paraderen, hier zou Soekarno spreken! Zeer velen
(tweehonderdduizend personen volgens de officiële schatting) stroom-
den toe, alle regenten waren aanwezig.

Als eersten voerden de Japanners Okazaki en Nakajama het woord en
op hen volgden Soekarno, Hatta, Dewantoro en Mansoer die alle vier

1 Ikada was de afkorting van Ikatan Atletik Djakarta, Djakartase Athletiek Bond. Deze
bond gebruikte het plein als oefenterrein. 2 J. B. Bouwer: Dagboek, p. I49 (2 maart
I943)· ' A.v., p. ISI (II maart I943).


