
SOEKARNO SPREEKT IN DJAKARTA

aan het slot van hun betoog Japan hun steun toezegden. Soekarno toonde
zich in zijn toespraak' weer een groot demagoog, vooral door het gebruik
van simpele beelden en in de passages waarin hij het begrip poetera in
dubbele zin gebruikte: de nieuwe volksorganisatie, de Poetera ('zoon'),
representeerde alles wat jong was. Opmerkelijk was verder dat hij her-
haaldelijk het bijvoegelijk naamwoord 'Indonesisch' of 'Indonesië' als
geografische aanduiding gebruikte en nergens van 'Java' repte."

'Als regenwater, als de golven van een bandjir, hebt gij', zo zei hij
o.m.,

'het Ikada-plein overstroomd, zonder acht te slaan op de hitte; zonder u te
bekommeren om de modder. Niet alleen van Bandoeng, van Semarang, van
Soerabaja, van Banjoewangi, maar ook van allerlei andere plaatsen zijt gij hier-
heen gekomen. Dit is het duidelijkste bewijs dat het ganse Indonesische volk,
zowel man als vrouw, oud en jong, zonder enige aarzeling onze houding, de
houding van de Empat Serangkai, goedkeurt. Dit betekent dat het hele volk
verlangt naar een beweging die naast de japanse regering het toekomstig lot van
ons land zal bepalen. Dit verlangen naar samenwerking bestond in feite reeds op
de dag dat de japanse vlag op Indonesische bodem geplant werd .

. . . En thans, broeders, Allah zij geloofd, thans is dan waarlijk geboren het
kind, de nieuwe beweging, de Poetera ... Moge Allah's zegen op haar rusten en
moge zij aan de wereld tonen dat het Indonesische volk alle krachten weet in te
spannen om een doel te bereiken, als het met dat doel instemt. Is dit in de
afgelopen maanden niet reeds bewezen? Van het ogenblik af dat ik het militair
bestuur voorstelde de organisatie te stichten, heb ik het volk voorgehouden dat
het een werkorganisatie zou zijn, een beweging waarin wij onze laatste druppel
zweet moeten storten om deel te hebben aan de reuzenarbeid waarmee japan
bezig is.

. . . Vijftien jaar geleden, toen wij midden in het strijdperk van de nationale
beweging stonden, hebben wij al verkondigd, telkens weer, dat het ware Indo-
nesische nationalisme breed georiënteerd moest zijn: een nationalisme dat in zich
het Panaziatisme bergt. In die tijd spraken wij reeds de zin uit die heden door de
kinderen in de kampongs met graagte wordt herhaald: als de Chinese Draak
samenwerkt met de Olifant van Thailand, met de Koe van India, met de Sfinx
van Egypte, met de Buffel van Indonesië, en die samenwerking beschenen wordt

1 Verkorte tekst in vertaling in NI, p. 557-58. 2 Hatta ging nog verder dan Soekarno
door in zijn toespraak deze passage in te vlechten: 'Indonesië is bevrijd van de
Nederlandse koloniale overheersing en daarom wil Indonesië niet opnieuw gekolo-
niseerd worden. Iedereen, jong en oud, voelt dat zo. De Indonesische jeugd ziet
Indonesië liever naar de bodem van de zee zinken dan dat het land weer een kolonie
zou worden.' (Hatta: Memoirs, p. 212-13)


