SOEKARNO KOMT NAAR VOREN

door de Zon van Japan, dan zal het imperialisme in gans Azié vernietigd
worden!

... Broeders, het is niet zonder opzet, dat wij onze beweging ‘Poesat Tenaga
Rakjat’ hebben genoemd. Het is niet zonder opzet dat de afkorting van de naam
‘Poeterd’ luidt. Is hij een poetera? Zijt gij een poetera® Antwoordt allen: ‘Ja, ik ben
een poetera, een poetera van de nieuwe tijd, een poetera van de nieuwe strijd, een
poetera van de nieuwe samenleving, een poetera van Indonesi&!’

... Broeders, de zon is opgegaan! Laten wij allen, ja allen, haar stralen met
vaste tred en moedig tegemoet gaan! Laten wij, met de Poetera als leidsman van
onze daden, onze krachten zo versterken dat zij worden als de deining van de
oceaan die donderend de kust van ons aller overwinning nadert!’

Zo ging de nieuwe beweging van start. Voorzitter Soekarno kreeg een
door de Japanners gefinancierd secretariaat onder zich en mocht in alle
residenties regionale voorzitters benoemen, welke benoemingen even-
wel door de residenten moesten worden goedgekeurd. De Poetera kreeg
voorts een Raad van twintig leden, onder wie tien Japanners, die min-
stens eens per drie maanden in Djakarta zou bijeenkomen.

Hoe de Poetera zich verder ontwikkelde, zullen wij in hoofdstuk 11
uiteenzetten — hier willen wij nog slechts vermelden dat haar oprichting
buiten het gezichtsveld viel van bijna alle Nederlanders en een deel van
de Indische Nederlanders: zij immers zaten begin ’43 hetzij als krijgsge-
vangenen, hetzij als burger-geinterneerden in kampen opgesloten en
waren daardoor in vérgaande mate geisoleerd.
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