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'Nederland' wordt uitgeschakeld
In de twee voorafgaande hoofdstukken hebben wij getracht, een beeld
te geven van de structuur der Japanse militaire besturen, van hun eerste
maatregelen welke op alle bevolkingsgroepen betrekking hadden, van
hun propaganda en, op Java, van hun pogingen om bij de inheemsen
steun te vinden voor hun beleid, eerst in de vorm van de AAA-beweging
en vervolgens door de oprichting van de Poetera. Met dat alles speelde
ons relaas zich in hoofdzaak af in het Japanse en in het inheemse milieu.
Wij hebben dit opzettelijk gedaan: zinvolleek het ons om eerst weer te
geven wat in het beginjaar der bezetting in die twee milieus als geheel
gebeurde en wat daar de algemene ontwikkelingen waren, voordat wij
onze aandacht zouden richten op de naar verhouding kleine groepen van
Nederlanders en Indische Nederlanders. Groepen waren dat die elk een
eigen historische achtergrond hadden en die ook sociaal en cultureel van
elkaar verschilden, zij het dat al haar leden onder het Nederlands gou-
vernement juridisch dezelfde status hadden gehad: allen waren Neder-
landse staatsburgers en waren als Europeanen onderscheiden geweest van
de Chinezen en andere Vreemde Oosterlingen en van, zoals het officieel
nog heette, de Inlanders.

Die Nederlanders en Indische Nederlanders waren het geweest die,
zoals wij in ons vorige deelopmerkten, de Indische defensie-inspanning
hadden gedragen en dus werden bij uitstek zy' getroffen door het onver-
wacht snelle einde van de strijd op Java: van de ene week op de andere
zagen zij er het vertrouwde Nederlandse gezag vervangen worden door
het Japanse.

Dat dat een vreemd gezag was, was al moeilijk te verdragen maar het
werd bovendien uitgeoefend door militairen van wie velen menige (in
schokkende omstandigheden emotioneel reagerende) Nederlander en
Indische Nederlander troffen als afstotelijk lelijk: 'kromme benen',
schreeflater een Indische Nederlander, Rudy Verheem, 'ontzettend veel
kromme benen; een lang lijf, in verhouding de benen kort en bijna altijd
krom.' 1 De Japanse uniformen waren groen-geel, soldaten en onder-

1 Rudy Verheem: Bevrijding zonder bevrijders. De 'Sinjo' tussen Indië en Nederland (I979),
p.62.


