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officieren droegen veelal een petje met van voren een klep en van
achteren lapjes die er aan vastgenaaid waren, en hadden bruine schoenen
met witte veters of tennisschoenen aan. De officieren hadden allen een
samoerai-zwaard bij zich waarvan het gevest bij velen tot ver boven het
middel reikte, en maakten, als zij kaplaarzen droegen, de indruk dat zij
er zich slechts met moeite in konden voortbewegen. Talrijke militairen
(dat gold ook voor de Japanse burgers die met de troepen meekwamen)
droegen een bril en de opperofficieren konden potsierlijk dik zijn. On-
derling waren zij, schreef Verheem, 'onophoudelijk lachend, buigend,
overbeleefd, in het contact met de vijand' (alle Europeanen golden als
vijanden) 'meest effen, de officieren kil-vormelijk, de mindere rangen
ijzig-meedogenloos, in de beste gevallen goedaardig plagend.' 1 Van hun
taal, vaak met hoge falsetstemmen uitgesproken, begreep men niets, de
bevelen werden zo veelvuldig en zo luid uitgebruld dat in Bandoeng
iemand die nog aan zijn artsenstudie bezig was, in mei aan Bouwer zei
dat hij besloten had, later te promoveren op het onderwerp: 'Het verband
tussen Japanse commando's en keelkanker.' 2 Dat grapje zou door de
Japanners niet begrepen, laat staan gewaardeerd zijn.

'Het volk', aldus weer Verheem, 'dat onderling voortdurend lachte,
witte en gouden tanden blootgevend' (opvallend veel gouden), 'verstarde
met haatdragend-achterdochtige blikken bij de minste aanduiding van
Europese humor.' 3 Zij, de Japanners, wensten voortdurend dodelijk-
ernstig genomen te worden, bij het minste of geringste voelden zij zich
in hun nationale eer aangetast en wellicht werden de reactiepatronen die
zich in Japan-zelf van jongsaf aan bij hen ontwikkeld hadden, nog
versterkt door het feit dat zij zich in vreemde, verre en in veelopzichten
geheimzinnige gebieden bevonden. Menigeen troffen zij als wezens niet
van een ander land maar van een andere planeet. Er was tussen hen en
de Nederlanders en Indische Nederlanders een afstand als in het bezette
moederland niet bestond tussen Duitsers en Nederlanders. De Duitse
bezetting werd als een vernedering ervaren, de Japanse bovendien als
een absurditeit.

Zo werd het in maart '42 gevoeld, toen Japan in Indië de overwinning
had behaald, zo werd het nog steeds gevoeld in augustus '45, toen het in
de Pacific was verslagen.

1 A.V., p. 63. 2 J. B. Bouwer: 'Dagboek', p. 65 (12 mei 1942). 3 Rudy Verheem:
Beurijding zonder bevrijders, p. 63.
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