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in het algemeen, tegen alle officieren: hoe hoger geplaatst, des te meer,
zo werd gezegd, hadden dezen gefaald.

Er was niet alleen angst voor de toekomst maar ook, bij velen, diepe
bezorgdheid over het lot van vaders, zoons, andere familieleden, vrien-
den, die beroepsmilitair of reservist waren. Waren zij gesneuveld? Ge-
wond? Alle verbindingen waren verbroken en in Bandoeng wist men
niet wat elders op Java, daar niet wat in Bandoeng geschiedde. Vrijwel
geen Nederlandse of Indisch-Nederlandse familie was er die niet in de
zorgen zat over leden die vermist werden. De Nirom zond op Japans
bevel nog dagelijks uit - zij werd onmiddellijk ingeschakeld voor het
opsporen van vermisten. Wie de radio aanzette, hoorde tot midden april
lange, door het Rode Kruis samengestelde, lijsten voorlezen met de
namen van personen die hun adres bekendmaakten of wier adres gezocht
werd. 'Daar er geen nieuws aanwezig is, vervolgen we', zei dan de
omroeper, 'met vrolijke klanken' - 'vreselijke klanken', vond een Ne-
derlandse die op Midden-Java woonde.'

Nieuws werd er overigens wèl uitgezonden: de berichten van het
Japanse persbureau Domei en lange teksten van de eerste verordeningen
welke Imamoera had uitgevaardigd. Die werden, aldus later een inge-
nieur, tijdelijk aanwezig op het hoofdbureau van de Staatsspoorwegen te
Bandoeng, omgeroepen 'in een onmogelijk Nederlands' en de omroepers
'maakten er een potje van door nog overal de klemtoon verkeerd te
leggen. Wij konden er om lachen, maar verstandig was het niet: 2

Spoedig schakelden de Japanners de Nirom-uitzendingen ook in
andere opzichten voor hun doeleinden in: het personeel van de Artillerie-
Constructie- Werkplaatsen en van de Pyrotechnische Werkplaats van het
Knil werd opgeroepen om weer aan de arbeid te gaan en eenzelfde oproep
werd gericht tot allen die werkzaam waren geweest bij de aardolie-
installaties - installaties welke vernield waren en die de Japanners zo
spoedig mogelijk weer in bedrijf wilden stellen.' Iedere Europeaan die
aan die oproepen gehoor gaf, kreeg de witte armband met rode bal (en
met Japanse stempels) uitgereikt en eenzelfde armband kregen de Ne-
derlanders en Indische Nederlanders onder de ambtenaren aan wie
aangezegd werd dat zij hun taak moesten hervatten. Op die hervatting
komen wij nog terug - hier willen wij slechts vermelden dat de resident

1 H. Helfferich-Koch: Een dal in Ambarau/a (1981), p. 19. 2 L. ROldeman: Verslag,
p. 18 (IC, 81 206 A). 3 De bedoelde aardolie-employés werden eerst in Batavia
geconcentreerd en vervolgens werden er in april '42 ca. driehonderd naar Palembang
overgebracht waar zij aan het werk werden gezet.
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