EEN ADRES AAN DE JAPANNERS

van Bandoeng zich niet in staat voelde, enige leiding te geven. Een lagere
bestuursambtenaar die in het begin van de jaren ‘20 onder hem had
gediend en hem zes dagen na de ineenstorting in zijn privékantoor
bezocht, trof hem er aan ‘als een gebroken man, versuft van ellende . ..
Zelden heb ik in die droeve dagen iemand gezien wie onze roemloze
capitulatie meer had gebroken dan hem die ik als een krachtig, jong
bestuursambtenaar had gekend.”!

Er waren in die sfeer van demoralisatie in Bandoeng enkelen die bij
de Japanners in het gevlij trachtten te komen: zij verzamelden handte-
keningen onder een adres aan de Japanse autoriteiten, ‘waarin’, aldus de
Kadt die het stuk te zien kreeg?, ‘de oorlogsverklaring van Nederland en
Indié aan Japan veroordeeld werd, het Japanse streven naar een Gemeen-
schappelijke Welvaartssfeer ... werd geprezen en loyale medewerking
met het Japanse bewind tot taak van de Nederlanders werd uitgeroepen’
(dezelfde medewerking welke de regering van Vichy-Frankrijk aan het
Franse gouvernement in Indo-China had opgedragen). De Kadt had voor
dat streven ‘niet anders dan verachting.”

Men mag betwijfelen of er velen waren die hun handtekening onder
het bedoelde adres plaatsten — er ging zich namelijk vrij spoedig onder
de Nederlanders en Indische Nederlanders een meer weerbare stemming
aftekenen. Toen in het kader van de AAA-actie boven Bandoeng drie
ballons kwamen te hangen met het opschrift Asia Timoer Raya (Groot-
Oost-Azi€) en op de hoeken van de straten plakkaten met de drie A’s
werden aangebracht, bedoeld om aan te geven dat Japan was Asia tjahaja
(het Licht van Azi&), Asia pelindung (de Beschermer van Azig) en Asia
penimpin (de Leider van Azi€), werden in kringen van Nederlanders en

! R W. Hofman: ‘Verslag’ (17 dec. 1947), p. 59 (ARA, Archief proc. gen. Batavia,
850). 2 J.de Kadt: Jaren die dubbel telden, p. 76. > Een veroordeling van Nederlands
oorlogsverklaring was in die dagen vervat in een radiotoespraak die een vroegere
Japanse consul-generaal in Batavia, Joetaka Isjizawa (van november '40 af lid van de
Japanse delegatie die aldaar economische onderhandelingen was komen voeren), voor
Radio Bandoeng had uitgesproken. Met die rede betuigde de secretaris van de Raad
van Nederlands-Indié, dr. L. F. Jansen, schriftelijk zijn instemming. Enkele weken
later deelde dr. Jansen aan prof. Hoessein Djajadiningrat, lid van de Raad van
Nederlands-Indi&, mee dat hij aan de Japanse propaganda zijn diensten had aangebo-
den; toen hem gevraagd was wat zijn laatste werkkring was geweest, had hij zijn
functie bij de Raad van Nederlands-Indié verzwegen. Dr. Jansen heeft spoedig spijt
gekregen van zijn aanbod, maar is toen door de Japanners tot medewerking gedwongen
— wij komen er in hoofdstuk 8 (‘Krijgsgevangenen’) op terug omdat bij de dienst waar
hij werkzaam werd, ook enkele krijgsgevangenen waren ingeschakeld.
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