HOUDING DER INHEEMSEN

In Medan op Sumatra werd Klooster, de vroegere hoofdredacteur van
de Deli Courant, getroffen door de welwillende houding van de inheemse
werkkrachten van de drukkerij van dat dagblad. ‘Zij fietsen met mij op,
mijn oude zetters en drukkers, als ik door Medan rijd, een klein eindje
maar, want er zijn overal Japanners in de buurt, en men wisselt wat
schichtige woorden van bemoediging en vertrouwen.”'

In Batavia verspreidde zich in maart onder de inheemse handelaren
het gerucht dat zij er beter aan deden, hun waren niet bij de woningen
van Nederlanders en Indische Nederlanders ter verkoop aan te bieden,
gezegd werd zelfs dat de Japanners daar de doodstraf op hadden gesteld.
‘Het zou een maand duren’, aldus Ricardo, ‘voordat dit dwaze gerucht
door de waarheid was achterhaald.’? Geen Japanse strafmaatregelen dus,
maar er werd op Java in de inheemse wereld wél rondverteld dat men
verstandig handelde door de Nederlanders en Indische Nederlanders
geen persoonlijke diensten meer te bewijzen. Zo werd in mei ‘42 bij een
Nederlandse in Semarang

‘zachtjes op de deur geklopt en onze goede kokki sloffert de kamer binnen. Ze
gaat op het matje voor mijn bed zitten en vertelt snikkend dat ze niet langer durft
te blijven. Takoet, bang, is ze door alles wat men haar in de kampong vertelt over
die slechte Hollanders. En nu heeft ze zo’n kassian® met de njonja*. En dus verlaat
kokki ons.’

Enkele dagen later:

‘Na goede, trouwe kokki is ook de baboe schreiend afscheid komen nemen:
“Tida brani lagi, ada takoet! Ik ben bang, ik durf niet langer te blijven!” Bang zijn
ze, door alles wat in de kampong wordt gezegd over de Hollanders. Hoe dom en
verkeerd het is, nog langer voor hen, die nu niet meer de baas zijn, te werken,
Nippon is nu immers bezig, het gouden tijdperk voor de Aziatische volkeren te
verwezenlijken? Ze begrijpen waarschijnlijk de helft niet van alle politieke
propaganda . . . Ze beseffen alleen dat ze er beter aan doen, vér van die Belanda’s
te blijven.’®

In Batavia vernam Ricardo dat in menig Nederlands of Indisch-

rustig en standvastig aan toen hij zeide: ‘Tida lama, Toean’ — ‘Het duurt niet lang,
mijnheer.”’ (J. M. van Lijf in Gedenkboek . . . BB, p. 181).

! W. Brandt: De gele terreur, p. 76. * C. D. Ricardo: ‘Prijsopdrijving mitsgaders de
straf’, p. 1. > medelijden * mevrouw 3 H. Helfferich-Koch: Een dal in Ambara-
wa, p. 26, 32.

2958



