SPIT VOERT BESPREKINGEN

verplaatste College van Gecommitteerden uit de Volksraad (onder dezen
mr. C. C. van Helsdingen, voorzitter van de Christelijk-Sociale Partij,
J. Verboom, voorzitter van de Vaderlandse Club, en ir. C. D. Wermuth,
bestuurslid van het Indo-Europees Verbond) en enkele leden van de
provinciale raad van West-Java. Er is vergaderd tot 2§ maart, vrij regel-
matig naar het schijnt, maar het staat niet vast dat op alle veertien dagen
van 12 te.m. 25 maart een bespreking heeft plaatsgevonden. Dat er veel
besproken werd, is evident.

Wat precies?

Wij hebben er maar weinig gegevens over. Aannemelijk is het dat Spit,
die het initiatief genomen had, in de eerste of in een van de eerste
bijeenkomsten zei dat men er van moest uitgaan dat Japan verslagen zou
worden, dat vervolgens het Nederlands gezag moest worden hersteld,
dat de bestuursambtenaren, zolang de Japanse bezetting duurde, de in
’41 door het gouvernement opgestelde en rondgezonden Aanwijzingen
dienden op te volgen en dat men dat aan die bestuursambtenaren ook
moest inscherpen. Het door Spit gegeven algemene advies werd later
door Vromans aldus weergegeven dat men ‘de Japanse orders moest
opvolgen en zijn kans afwachten’ !, en dat stemt overeen met wat terzake
vermeld staat in een in februari 44 opgesteld rapport van de Kenpeitai
over het verzet op Java?, volgens hetwelk Spit zou hebben gezegd:

‘U dient u van nu af aan te houden aan de instructies van de gouverneur-
generaal. Ook als u de bevelen van het Japanse leger opvolgt, dient u overtuigd
te zijn van de toekomstige herovering van Java en van de macht van Engeland
en Amerika. Wacht de gelegenheid om tot actie over te gaan af’

Daarop volgt dan in het Japanse rapport: ‘Van nu af aan moet u in
bijzonderheden de inhoud van elk Japans bevel en alle gegevens over
het Japanse leger aan mijn bureau doorgeven.’

Heeft Spit dat inderdaad gezegd? Het is mogelijk dat hij gevraagd
heeft, hem in kennis te stellen van alle bevelen die van het Japanse
militaire bestuur uitgingen, en het is 66k mogelijk dat hij er op heeft
aangedrongen, de kracht en de dislocatie van de Japanse strijdkrachten
aan hem te rapporteren, maar dat laatste, als hij het gezegd heeft, zei hij
niet met de bedoeling, de verzamelde gegevens zo snel mogelijk aan de
Geallieerden door te geven (hij had geen zender en de enige hoge
autoriteit die wist dat in Bandoeng een zender was achtergelaten,

' A. G. Vromans: ‘De landvoogdij van Imamoera’ (1975), p. 96. 2 IC, 2 164.
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