
'NEDERLAND' WORDT UITGESCHAKELD

Ch. O. van der Plas, lid van de Raad van Nederlands-Indië, was naar
Australië vertrokken), maar als onderdeel van een andere opzet waarvan
vaststaat dat hij in het Olcott Park-hotel ter sprake is geweest: het herstel
van het Nederlands gezag. Daarbij waren drie gezichtspunten van belang:
ten eerste, hoe men de Britten en Amerikanen het best kon helpen
wanneer zij op Java zouden landen (en dan zouden alle militaire gegevens
omtrent de Japanners evident van waarde zijn), ten tweede, hoe men dan
het Nederlands gezag het effectiefst kon herstellen, en ten derde, welke
hervormingen dan moesten worden ingevoerd. Het schijnt dat vooral
over dit derde punt is gesproken en dat men daarbij is uitgegaan zowel
van het rapport van de Commissie-Visman als van het hervormingssche-
ma dat van Starkenborgh medio '41 had laten uitwerken (maar dat hij
persoonlijknog niet had aanvaard!): Indië moest na de oorlog een zelfstan-
dig deel van het koninkrijk worden en er moest voor zaken van gemeen-
schappelijk belang (buitenlands beleid, defensie, economische aangele-
genheden) een raad van ministers van het koninkrijk in het leven geroepen
worden. Voorts schijnt voor de deelnemers aan het beraad te hebben vast-
gestaan dat Indië na het herstel van het Nederlands gezag in de eerste plaats
behoefte zou hebben aan grootscheepse economische hulp.

In hoeverre dat alles in bijzonderheden is besproken, weten wij niet,
evenmin welke meningsverschillen zich daarbij voordeden. Over de
besprekingen deed deze en gene wel mededelingen aan buitenstaanders
maar dat was alles nogal vaag. Er werd, voorzover bekend, ook niets op
schrift gesteld.

Tijdens de besprekingen kwamen af en toe inheemse bedienden van
het Olcott Park-hotel met verversingen de ruimte binnen waar beraad-.
slaagd werd, en een van die bedienden of een andere inheemse kracht
lichtte op 24 of 25 maart de Kenpeitai in. Het gevolg was dat het hotel
op 25 maart door Japanse militairen werd omsingeld en dat de deelne-
mers aan de bespreking die toen gaande was: ca. dertig personen, door
de Japanse militaire politie, bijgestaan door functionarissen van de PID,
werden gearresteerd en naar het bureau van de Kenpeitai in Bandoeng
overgebracht dat inmiddels gevestigd was in een ontruimd katholiek
broedertehuis. De arrestanten werden er eerst in kleine groepjes opge-
sloten maar de volgende dag in een grote zaal samengebracht. Hun aantal
nam toe, doordat personen die vóór de zyste aan het beraad hadden
deelgenomen maar op die dag niet aanwezig waren geweest, alsnog uit
hun woningen werden opgehaald of zich, zoals Levelt deed, gingen
aanmelden. Zo kwamen in de grote zaal ca. veertig arrestanten bijeen.
Overdag zaten zij in langs de muren geplaatste rieten stoelen, man voor
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