
'NEDERLAND' WORDT UITGESCHAKELD

Twee van de in Soekamiskin opgeslotenen werden door de Japanners
voor hun doeleinden gebruikt: Ritman en Drossaers.

Ritman werd op 4 april samen met de hoofdredacteur van het persbu-
reau Aneta, Chr. de Vries, en het hoofd van de Legervoorlichtingsdienst,
majoor A. Zimmerman (een gewezen journalist) door de Kenpeitai naar
Batavia gebracht. De auto waarin Ritman zat, slipte in de buurt van
Buitenzorg, hij sprong er uit en een begeleidende Japanse militair sloeg
hem toen met de kolf van zijn geweer zo hard tegen een van zijn benen
dat het brak. Medische hulp werd hem niet verleend. Aan het drietal werd
daags daarna in Batavia door de leider van het Japanse radiobedrijf
Metsoei, gevraagd of zij bereid waren de Japanners te helpen. Zij ant-
woordden bevestigend (op hun werkzaamheden komen wij terug in
hoofdstuk 8) - nadien werd Ritman in een ziekenhuis opgenomen waar
de daar werkzame nonnen, bewerend dat hij aan een besmettelijke ziekte
leed, hem drie maanden wisten vast te houden.

Van Drossaers werd geëist dat hij op 29 april, de verjaardag van
Hirohito, een radiotoespraak in het Nederlands zou houden waarin hij
Japan en de Japanse keizer uitbundig zou prijzen en de staf zou breken
over het bewind dat Nederland sinds de tijd van de Compagnie in Indië
had gevoerd. Hij weigerde en werd gemarteld. Toen hij bleef weigeren,
werd hem gezegd dat zulks hem en zijn vrouwen kinderen het leven
zou kosten. Hij verklaarde zich toen tot medewerking bereid, waarbij hij,
naar wij aannemen, overwoog dat het aan alle luisteraars die zijn toespraak
zouden kunnen volgen, duidelijk zou zijn dat hij onder dwang handelde.
Aan de toon waarop hij sprak, was dat te horen: 'hij had', noteerde
Bouwer, 'kennelijk moeite om zich te beheersen en was op het punt in
tranen uit te barsten' 1 - 'velen', aldus mr. Elias", 'vooral bestuursambte-
naren, (zaten) bij het aanhoren van deze rede met tranen in de ogen en
gebalde vuisten.' 3

*

Zoals in ons vorige deel vermeld, had het gouvernement in de Aanu/ij-
zingen voorgeschreven dat ambtenaren bij de komst der Japanners op post
dienden te blijven, en waren in de invasiemaanden, hoofdzakelijk in de

I J. B. Bouwer: 'Dagboek', p. 58 (29 april 1942). 2 Elias, p. 60. ' Later zei Drossaers
aan mede-gevangenen dat hij, toen hij was uitgesproken, nog één woord had toege-
voegd: 'gedwongen'.
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