‘NEDERLAND' WORDT UITGESCHAKELD

... Degenen die geheel of grotendeels van hun functies waren ontheven . . .,
kregen in hoofdzaak tot taak, de Japanse autoriteiten op uiteenlopende gebieden
van advies te dienen. Het ging hierbij om kwesties inzake de bestuursvoering en
de voedselvoorziening alsmede om financiéle, economische, topografische en
ethnologische aangelegenheden ... In meerdere gevallen |[evenwel] gaven de
Japanners opdrachten die door de betrokken BB’ers pas na aarzeling werden
uitgevoerd, omdat het daarbij werkzaamheden betrof die mede in het belang
waren van de Japanse oorlogvoering. Het ging hierbij om taken als het toezien
op de reparatie van vernielde bruggen en ponten, de beveiliging daarvan tegen
sabotage, het verschaffen van materieel en werkvolk en de registratie van goe-
deren en materieel ten behoeve van het transport en de inkwartiering van Japanse
legeronderdelen.’!

Een van de eerste zaken die de Japanners ten behoeve van die legeron-
derdelen geregeld wilden zien, was de inrichting van bordelen. Dit leidde
in de namiddag van 14 maart in Soekaboemi (ten westen van Bandoeng)
tot een ernstig incident. In aanwezigheid van de controleur, H. Jong-
bloed, eiste daar een Japanse officier in het politiebureau van een Neder-
landse inspecteur dat deze een huis als bordeel zou inrichten, waarin
plaatselijk bekende prostituees zouden worden samengebracht. Jong-
bloed zei tegen de Japanner dat de politiefunctionarissen daarvoor niet
konden zorgen, ‘aangezien ze geen hoerenbazen zijn.’? Een opgewonden
gesprek ontstond — Jongbloed werd in een auto geduwd en meegenomen
naat een hotel waar de plaatselijke Japanse militaire commandant kwartier
had gevonden. Deze was afwezig. Een Japanse sergeant en een Japanse
soldaat voerden Jongbloed vervolgens geboeid af. Buiten gekomen sloeg
Jongbloed met zijn geboeide handen de soldaat in het gezicht die met
een gebroken neusbeen op de grond viel. Jongbloed zette het op een
lopen maar de sergeant haalde hem in, gaf hem eerst met een sabel een
slag tegen zijn kuiten, verwondde hem vervolgens met een slag in de
nek en maakte hem af met een revolverschot. De Japanse commandant
gaf opdracht dat zijn lijk drie dagen lang moest blijven liggen met daarbij
een bord waarop in het Indonesisch geschreven stond: ‘Zo vergaat het
diegenen die Nippon ongehoorzaam zijn.’® ‘De gehele dag’ (d.w.z. op
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