
CONTROLEUR ]ONGBLOED DOODGESCHOTEN

IS maart), aldus de Nederlandse vrouw van een Ambonnese militair,
'paradeerden de Indonesiërs ... langs het lijk .. 't Was voor ons,
Hollanders, een afschuwelijke aanblik, onze diepste gevoelens van deer-
nis gingen uit naar de vrouw van het arme slachtoffer.' 1

De politiechef van Soekaboemi wist met steun van de assistent-
resident en van de regent te bereiken dat de Japanse commandant in de
loop van de r yde verlof gaf, dat Jongbloeds lijk's avonds werd wegge-
haald.

Omtrent het gebeurde gingen in Soekaboemi en elders op Java hard-
nekkige geruchten de ronde doen als zou Jongbloed geweigerd hebben,
Nederlandse en Indisch-Nederlandse vrouwen aan te wijzen voor dien-
sten in een bordeel voor Japanse officieren."

*

In Batavia waren, zoals in ons vorige deel vermeld, in de eerste dagen
van de Japanse bezetting verscheidene arrestaties verricht: op 7 maart
waren de resident, twee assistent-residenten, de burgemeester, de plaats-
vervangend burgemeester en de inspecteur der gemeentefinanciën in
gevangenschap afgevoerd, op 9 maart de Nederlandse politiefunctiona-
rissen alsmede de Nederlandse officieren en een deel van de Nederlandse
leden van de Stadswacht en op 10 maart de afdelingshoofden van het

1 A.v. 2 In Bandoeng deden zich op 9 maart en volgende dagen enkele gevallen van
verkrachting voor, maar op de rade werden er drie Japanse soldaten die op de openbare
weg drie Nederlandse meisjes trachtten te verkrachten, door een van hun officieren
doodgeschoten.

Wij vermelden in dit verband dat in Soerabaja in maart of april '42 een Nederlands
meisje dat door twee Nederlandse jongens begeleid werd, in een tram moeilijkheden
kreeg met Japanners: zij weigerde op te staan voor een Japanse soldaat die met andere
soldaten was binnengekomen. Haar werd haar handtasje uit de hand geslagen, zodat
de inhoud door de tram vloog. 'Zij bleefzitten, wit van woede. Bij de volgende halte',
aldus het relaas van een Nederlander in Batavia, aan wie zij korte tijd later het gebeuren
had verteld, 'kwamen twee Japanse officieren de tram binnen. Dezen zagen direct dat
er iets gaande was en informeerden hiernaar. De Hollandse jongens legden met hun
hbs-Engels uit wat er aan de hand was. De officieren rukten aan de bel van de tram
om deze te doen stoppen, grepen de soldaten in hun nek en slingerden ze de tram
uit, onderwijl luid vloekende en slaande. Ze hielpen daarna de inhoud van het tasje
oprapen en salueerden voor het meisje, steeds 'sorry, sa sorry' en 'excuse me please'
stamelend.' (c. van der Grift: Vier maanden onder de Jappen op Java en mY"1 on/snapping,
P·37)·


