
APRIL' 42: INTERNERING VAN VOORAANSTAANDEN

hun achterdocht verkeerd gelezen: de betrokken bijeenkomst had op
donderdag 20 maart 1941 plaatsgevonden.

Niet uit alle streken en steden beschikken wij over bijzonderheden.
In Bandoeng vonden de uit het bevel voortvloeiende arrestaties op 15

en 16 april plaats: ca. zeshonderd personen, onder hen vele BB-ambte-
naren, werden in de Soekamiskin-gevangenis opgesloten.

Op Midden-java werd de gouverneur, M. F. Winkler, op 20 april in
Semarang naar de gevangenis gebracht en op hem volgden twee dagen
later vijf- tot zeshonderd Nederlanders en Indische Nederlanders, die
opgeroepen waren, aan bijeenkomsten in het gouvernementskantoor en
in de sociëteit deel te nemen. Velen hadden die oproep niet vertrouwd
'en gingen natuurlijk al met angstige voorgevoelens', zo schreef daags
daarna een Nederlandse vrouw in haar dagboek.' Zij die aan de japanse
oproep gehoor hadden gegeven, werden, alvorens afgevoerd te worden,
toegesproken door enkele uit hun internering vrijgelaten NSB'ers.

Een andere list werd toegepast in de residentie Kedoe: hier werden de
ca. driehonderd personen die gearresteerd moesten worden, opgeroepen
zich in Magelang te melden (zie kaart VIII op de pag.'s 308-309) teneinde
kennis te maken met de japanse commandant der residentie.

Op Oost-java werden uit de Nederlandse en Indisch-Nederlandse
groepen ook de onderwijzers gearresteerd. In Soerabaja stormden op
22 april tientallen japanse militairen met gevelde bajonetten het gebouw
van de Raad van justitie (in Nederland: het gerechtshof) binnen, 'de
rechters en advocaten werden', schreeflater een in het gebouwaanwezige
inspecteur van politie, 'in hun toga uit de rechtzalen gesleurd' en kwamen
met andere arrestanten (van wie de bestuursambtenaren opgeroepen
waren, aan een bijeenkomst in het kantoor van gouverneur
C. C. J. Hartevelt deel te nemen en het politiekader de aanzegging had
gekregen, in het hoofdbureau van politie de japanners trouw te zweren)
in de gevangenis aan de Werfstraat en in de hulpgevangenis Boeboetan
terecht." Onder die anderen bevond zich een groep uit Djombang (deze
plaats ligt ca. 65 km westzuidwest van Soerabaja) die het onderweg
moeilijk had gehad:

'Elke passerende vrachtauto met geïnterneerden werd door de bevolking met
grove beledigingen begroet en de bevolking zou mogelijk tot handtastelijkheden
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