
29 APRIL '42: HIROHITO'S VERJAARDAG

verbranding gadesloegen waren, aldus weer Elias, 'gelukkig heel weinig
Nederlanders.' I

In hoeverre Nederlanders en Indische Nederlanders deelnamen aan
de optochten op 29 april, is niet van alle plaatsen bekend. In Magelang,
waar een Nederlandse vrouw door de jaloezieën van haar gesloten huis
samen met haar kinderen keek naar een 'vertoning die naast spot ook
onze lachlust opwekte, gemengd met een onbehagelijk gevoel om het
enthousiasme der [inheemse] bevolking', liepen 'de Hollandse vrouwen'
(niet allen, naar wij veronderstellen) 'gedwee achter de stoet mee.' 2 In
Semarang namen o.m. van een hbs ca. honderd leerlingen verplicht aan
de optocht deel. 'We marcheren langzaam op naar de hbs', schreef een
lerares in haar dagboek.

'Daar lang wachten en als de Nipponse officieren buiten opgesteld staan, komt één
ons waarschuwen dat wij ons naar hen toe moeten keren en dan driemaal' Ban-
zai!' moeten roepen!! Dit gebeurt, maar 't Banzai-geroep komt van de andere
zijde en niet van ons!! In goede orde marcheren we verder. We defileren langs
de wacht en worden gekiekt en gefilmd, allen met hun vlaggetjes in de hand.' 3

Zo ook in Bandoeng. 'Nederlandse kinderen van Bandoeng liepen',
noteerde Bouwer, 'in de optocht mee, doch riepen' Bongsat!' ('Schurk!')
in plaats van 'Banzai!' toen zij de gouverneur' (d.w.z. de militaire com-
mandant) 'van West-java passeerden die op het bordes van de residents-
woning de optocht gadesloeg.' Het voorbijtrekken van alle deelnemers
nam vier uur in beslag.

'De kinderen werden beloond met een halve krentenbol en drie koekjes. De
filmoperateurs van de Barisan Propayanda" verslonden honderden meters film.
Later zullen deze films natuurlijk in de As-landen en Japan zelf vertoond worden
als bewijs van de spontane viering van Hirohito's verjaardag op Java. '5 Middags
was de stad vol aangeschoten Japanners.' 5

Wij voegen hieraan nog het volgende toe: de controleur van een der
onderafdelingen op Timor, W. E. Palstra, die op 's keizers verjaardag naast
de japanse vlag de Nederlandse vlag had gehesen, werd door de japanners
onthoofd; onthoofd werden voorts al in maart '42 een radja in de
Minahassa die geweigerd had, de Nederlandse vlag te strijken (dat kostte

I A.v., p. 61. 2 H. Helfferich-Koch: Een dal in Ambarau/a, p. 26. 3 Aangehaald in
NI, p. 140. 4 het Japanse Propagandakorps 5 Bouwer: 'Dagboek', p. 58 (29 april
1942).
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