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hem en drie van zijn volgelingen het leven), en in '43 de Ambonnees
Izak Mawa van wie ontdekt was dat hij in zijn woning te Palembang een
Nederlandse vlag had verborgen alsmede de chef van het radiostation
van de Nirom bij Bandoeng, een zekere Anderson, die de keizer op zijn
verjaardag o.m. 'een klootzak' zou hebben genoemd (deswege werd hij
pas ruim zes maanden later gearresteerd).l Bevelen, overeenkomend met
die welke op 25 april op Java gepubliceerd waren, werden op de Moluk-
ken pas in september en november '42 bekendgemaakt. Nadien werd hier
in juni '43 op het eiland Saparoea een Ambonnese ex-militair van het
Knil, Sahetapi, door de Japanners doodgeslagen omdat hij geweigerd had,
het portret van koningin Wilhelmina uit zijn woning te verwijderen - er
zijn op de Molukken (en vermoedelijk ook in de Minahassa) door
diegenen die zich bij uitstek met het Nederlandse gezag verbonden
voelden, in talrijke gevallen portretten van de koningin en Nederlandse
vlaggen verborgen.

*

Ook op andere wijzen werd getracht, de herinnering aan het Nederlands
gezag uit te wissen.

Nederlandse gedenktekenen werden verwijderd: in Batavia het stand-
beeld van Jan Pieterszoon Coen (wij maakten er al melding van) en het
monument van gouverneur-generaal van Heutsz.' Voorts verdwenen er
het gedenkteken van de Slag bij Waterloo en van de eerste radioverbin-
ding tussen Nederland en Indië. Nederlandse straatnamen werden ge-
wijzigd: in Batavia bijvoorbeeld ging de Van Heutsz Boulevard Djalan
Imamoera (Imamoera Boulevard) en de Oranje Boulevard Djalan Raya
Sjowa (Grote Sjowa Boulevard)' heten - in Bandoeng evenwel, waar de
Japanse resident een betrekkelijk gematigde figuur was, werden derge-
lijke wijzigingen pas in maart '45 doorgevoerd."

1 Tempor. Krijgsraad Batavia: Vonnis, 19 april 1948, inz. de Kenpeitai-Bandoeng,
p. 47 (IC). 2 Deze monumenten waren voordien door een bekisting resp. met rieten
matten aan het oog onttrokken. ' De regeringsperiode van keizer Hirohito werd als
Sjowa, 'Schitterende harmonie', aangeduid. 4 Omgekeerd werden op vijf punten op
Java waar zich in de week van I tot 8 maart '42 belangrijke oorlogsfeiten hadden
voorgedaan, Japanse gedenktekenen opgericht. Het officiersverblijf bij het vliegveld
Kalidjati waar op 8 en 9 maart de capitulatiebesprekingen hadden plaatsgevonden,
werd in '43 in zijn oorspronkelijke staat hersteld en in het hotel Isola bij Bandoeng,
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