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daarnaast voerde de bezetter van de aanvang af een beleid dat er op gericht
was, het de Nederlanders en Indische Nederlanders in te scherpen dat
het Nederlands regime definitief ten val was gebracht. De talrijke arres-
taties van vooraanstaanden die al in de eerste tien dagen van de bezetting
in Batavia plaatsvonden, wekten daar in de kringen der betrokkenen grote
bezorgdheid - buiten Batavia werden zij pas na enige tijd bekend: veel
verbindingen waren verbroken, verlof om te reizen kregen slechts wei-
nigen, de post werkte niet en de pers zweeg over die eerste arrcstatie-
acties. Hetzelfde gold voor de acties welke later in maart in Bandoeng
werden uitgevoerd. Trouwens: van alle Nederlands-Indische dagbladen
op java kreeg slechts één verlof om de verschijning in het Nederlands
voort te zetten: het Soerabalaas Handelsblad (in mei werd het gedeeltelijk
in het Nederlands, gedeeltelijk in het Indonesisch gedrukt en midden
juni verviel het Nederlandse gedeelte) - slechts heel zelden en pas na
enige tijd bereikten exemplaren van dit blad andere streken op java. De
Nederlanders en Indische Nederlanders waren er aangewezen op de
Indonesische dagbladen en velen, meer onder de Nederlanders dan onder
de Indische Nederlanders, viel het moeilijk, de specifieke vorm van het
Indonesisch welke door die dagbladen werd gebruikt, goed te begrijpen.
Die vorm week namelijk af van het passar-Maleis waarin menigeen zich
enigermate had leren uitdrukken. Hinderlijk was ook dat, toen op java
in mei de posterijen weer gingen werken, het voorschrift gold dat ter
verzending slechts briefkaarten mochten worden aangeboden met een
japanse of Indonesische tekst.

Voor de Nederlandse en Indisch-Nederlandse gezinnen betekende het
voorts een grote verandering dat na enkele dagen van onzekerheid alle
onderwijs werd gestaakt en dat, toen het japanse militaire bestuur op java
eind april permissie verleende voor de hervatting, de Europese scholen
buiten die regeling vielen. De schoolgaande kinderen moesten dus thuis
blijven. Daar werd spoedig iets op gevonden. Ondanks de bezwaren die
door sommigen werden geuit die het als een gevaarlijk tarten van de
japanners beschouwden, kwam het clandestiene onderwijs op gang. De
leerkrachten die er zich voor beschikbaar stelden (in de regel vrouwelijke,
want de meeste mannelijke waren krijgsgevangen gemaakt) ontvingen
of in hun eigen woning Of in de woning van de ouders van een der
scholieren kleine groepjes leerlingen waarmee zij, alle materiële moei-
lijkheden ten spijt (in menig gezin waren de Nederlandse leermiddelen
bij of kort na de komst der japanners van de hand gedaan of verbrand),
het onderwijs gingen voortzetten. 'Het had iets spannends, want ook dat
was natuurlijk verboden', schreef een leerlinge van een clandestiene
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