
FINANCIËLE MOEILIJKHEDEN

zes-en-tachtigduizend alleenstaanden of gezinnen die met een over-
heidspensioen moesten rondkomen: ca. veertigduizend, onder wie ruim
twintigduizend inheemsen, van een burgerlijk pensioen dat gemiddeld
f I 000 per jaar bedroeg, zes-en-veertigduizend van een militair pensioen
- hier werd de grootste groep gevormd door de ca. dertigduizend gepen-
sioneerden van het Knil die gemiddeld een pensioen ontvingen van iets
minder dan f 600 per jaar. Begin april nu werd bekendgemaakt dat al die
pensioenen voortaan niet uitbetaald zouden worden. Dat wekte een zo
grote verontrusting dat het Japanse militair bestuur op Java, waar veruit
de meeste pensioengerechtigden woonden, op 8 april deed weten dat de
gepensioneerden zich geen zorgen behoefden te maken. Het was een loze
mededeling: de uitkering van de pensioenen werd niet hervat en dat
geschiedde evenmin nadat de gepensioneerden opgeroepen waren, zich
aan te melden.

Op 15 maart maakte het Japanse militaire bestuur op Java bekend dat
van I april af de Japanse salarisschalen moesten worden toegepast en dat,
als uitvloeisel daarvan, niemand een hoger maandsalaris mocht ontvan-
gen dan f 500 (tegelijkertijd werden de huren verlaagd: met 25 % voor
de laagste tot 50% voor de hoogste). Gemiddeld kwamen de Japanse
schalen neer op een korting met meer dan een derde - daarbij herinneren
wij er aan dat zich in maart en april op de passars op Java waar men zijn
dagelijkse inkopen moest doen (veelvuldiger dan vroeger, omdat een
deel van de inheemse straatkooplieden de woningen van Nederlanders
en Indische Nederlanders ging mijden), de prijzen aanzienlijk stegen.

Deze maatregelen betekenden dat vrijwel alle Nederlandse en Indisch-
Nederlandse gezinnen in financiële moeilijkheden kwamen te verkeren
en veel van die gezinnen al in de loop van april zelfs in nood. Sommigen
waren reeds toen afhankelijk van diverse vormen van elandestien of
openlijk hulpbetoon (wij komen er aan het slot van dit hoofdstuk op
terug), anderen trachtten zich zelf te redden. Menige man begon een
bedrijfje - een controleur in Bandoeng bijvoorbeeld, die van 9 maart af
eenvoudig van zijn werk wegbleef, richtte eind maart met iemand die
verstand van paarden had, een transportbedrijf op dat zich, toen hij begin
december geïnterneerd werd, tot de grootste transportonderneming ter
plaatse ontwikkeld had - 'in mijn glorietijd', schreef hij na de oorlog,
'had ik driehonderd man [inheems] personeel en zes Europese assistenten'
en waren er dagen 'dat ik met meer dan 100 gehuurde wagens werkte.' 1
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