‘NEDERLAND  WORDT UITGESCHAKELD

De assistent-resident van Bandoeng, een Indische Nederlander die na
zijn arrestatie in april werd vrijgelaten, stelde zich in verbinding met een
naburige onderneming waar koffie en kinine was aangeplant en waar zich
een melkerij bevond met ca. 30 koeien, en werd als beheerder aangesteld;
twee ontslagen controleurs kon hij er tewerkstellen — korte tijd later werd
hij door de Japanners benoemd tot Hoofd Pestbestrijding te Garoet tegen
een toegezegd salaris van f 500 per maand.! Hij hoopte dat salaris in de
eerste plaats te gebruiken voor steun aan ‘de vele vrouwen van bestuurs-
ambtenaren die hier in Bandoeng waren gestrand en geen bron van
inkomsten hadden’?, maar daar kwam niet veel van terecht: in plaats van
f soo werd hem per maand slechts f200 uitbetaald (dit werd pas in
augustus 43 het officiéle maximume-salaris voor allen die in loondienst
waren). In Batavia zette een ontslagen inspecteur van politie een bedrijfje
op voor het vervaardigen van rubberschoenen die hij door inheemse
helpers liet verkopen. Anderen gingen zelf rond. ‘Rechterlijke ambte-
naren’, aldus Elias, ‘verkopen geneesmiddelen langs de deuren. Ambte-
naren van het Binnenlands Bestuur leuren met houtskool en maizena.’?

Zo zijn er stellig vele andere mannen geweest die een activiteit ter
hand namen welke enige inkomsten opleverde. Talrijke vrouwen tracht-
ten hetzelfde te doen, gingen optreden als naaister of vervaardigden
lekkernijen. ‘Velen’, aldus weer Elias, ‘weten er iets bij te verdienen door
het verkopen van eigengemaakte sambals, jams, borstplaat. Weer anderen
gaan met een hele kruidenierswinkel achter op de fiets de huizen af’
Welk een verandering! ‘In Indi€ dat geen Europese venters kende, komen
nu dagelijks tien, twintig vrouwen, jongens en kleine kinderen met
koopwaar de tuin binnenlopen.’*

Wie niet het geld bijeen kon krijgen dat voor het dagelijks levens-
onderhoud nodig was, begon met het verkopen van eigendommen, in
de eerste plaats overtollige kleding of overtollig huisraad. ‘Ons beetje
geld’, aldus in haar herinneringen een in Malang wonende vrouw van
een Indische Nederlander die lerares was geweest aan de Handelsschool,

‘verdween als sneeuw voor de zon ... Wij begonnen kleding te verkopen; het
waren nog goede kleren als avondtoiletten en mooie middagjurken die we toch
niet meer gebruikten. Langs de huizen liepen inlanders die alles opkochten,
natuurlijk goedkoop, om dan alle artikelen weer heel duur van de hand te doen.
Zij hadden op deze wijze hun broodwinning; betrekkingen bij de Europeanen
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