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waren verkeken. Wij waren de dupe, want we werden op een afschuwelijke
manier afgezet; de inlandse opkopers wisten natuurlijk heel goed dat wij, de
achtergebleven vrouwen zonder man en zonder werk, dat geld nodig hadden.

Maar al doende leert men. Eerst waren we blij met een paar gulden voor een
heel pak kleren. Later ... begonnen we eisen te stellen en lieten een opkoper
weggaan als hij te laag bood. Soms hadden we geen cent meer in huis; dan zagen
we de man toch wel met angst weggaan en waren we intens blij als hij terugkwam
en er wat bovenop deed .

. . . Op den duur werd dit bieden en pingelen onze dagelijkse bezigheid.' I

Om de kosten van levensonderhoud te drukken schakelden voorts
talrijke vrouwen van de dure Europese keuken over op de goedkopere
inheemse en gingen zij bij elkaar inwonen: dat betekende steeds een
aanzienlijke besparing. Maar, schreef de journalist W. eh. Donraadt die
in Soerabaja woonde, in zijn mede op grond van dagboekaantekeningen
geschreven naoorlogs verslag, 'de zwakke karakters konden zich niet
staande houden, gingen ten onder, zochten hun toevlucht tot prostitutie
... Vrouwenexploitatie werd zeer openlijk gedreven. Bordelen verrezen
als paddestoelen uit de grond' 2 - Donraadt wees er daarbij overigens op
dat er ook bordelen met Japanse prostituees waren en dat de prostitutie
in de andere 'voor velen' geen nieuw beroep was.

In Magelang (Midden-Java) gebeurde iets dat in hetzelfde vlak lag.
'De bezetting', zo schreeflater eenjeugdige Indisch-Nederlandse militair
die in maart uit krijgsgevangenschap ontsnapt was, 'had nog geen vier
maanden geduurd' (dat brengt ons tot eind juni '42),

'maar toen al heerste in de meeste gezinnen, waar de mannen elders in karnpen
zaten, gebrek.

... Bij mijn avondwandeling door de stad merkte ik hoe langer hoe meer dat
jonge meisjes in kantines werkten die uitsluitend bestemd waren voor Japanse
militairen. Na sluitingstijd werden ze met militaire auto's opgehaald en ze
brachten dan de nacht door bij een of andere Japanse officier. Het was triest en
mijn bloed kookte van woede.' 3

In Batavia waren, aldus een Indische Nederlander die eind september
'42 van Java ontsnapte en Australië wist te bereiken, 'de dancings vol met
Japanse officieren en Europese vrouwen' - van Indische Nederlanders
die in een grote dancing welke in een straat vol bordelen gelegen was,
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