REGISTRATIE VAN ‘VREEMDELINGEN’

hem bedriegen omdat verificatie van de verstrekte gegevens praktisch
onmogelijk was. In menige plaats kon een volbloed-Nederlander als
Belanda-Indo geregistreerd worden als hij beweerde, ergens in de Buiten-
gewesten geboren te zijn uit een Indonesische moeder; werd hem dan
gevraagd, hoe hij aan zijn blauwe ogen kwam, dan was het antwoord:
‘Dat is een speling der natuur’, voldoende.!

Van de uitreiking af (deze nam enkele maanden in beslag) was men
verplicht, het persoonsbewijs buitenshuis steeds bij zich te hebben. In
Batavia werd dat vaak gecontroleerd, zulks, aldus Bastiaans, op ‘rigoreuze
en onhebbelijke’ wijze; had men het thuis gelaten of het nog niet
afgehaald, dan volgde een ‘hardhandige afstraffing en opsluiting. Dit alles
door Indonesiérs’ (d.w.z. door de inheemse politie). ‘Nippon kijkt toe.”?

Razzia’s

Er waren onder de Nederlanders en Indische Nederlanders velen die op
grond van artikel 4 van de registratie-verordening van 11 april vertrouw-
den dat het in ontvangst nemen van het persoonsbewijs en vooral de
plechtige, met de duimafdruk bevestigde belofte alle bevelen van het
Japanse leger stipt op te volgen, de waarborg inhielden dat men met rust
gelaten zou worden. Niets daarvan: juist in de maanden waarin men zich
het persoonsbewijs aanschafte, vonden in de steden op Java razzia’s plaats
waarbij talrijke Nederlandse mannen werden gearresteerd.

Dat begon in Batavia op 11 mei, daags dus na de 1ode waarop men,
vooruitlopend op de uitreiking van het persoonsbewijs, er de vastgestelde
bedragen voor had moeten betalen — een verplichting waaraan in de
hoofdstad, aldus Ricardo, ‘vrijwel drie-kwart van de mannelijke Europese
bevolking’* toen al had voldaan. Niet dat dat hielp! In de vroege uren
van de 11de werd de grootste Europese wijk door de inheemse politie
afgezet. “Wilde men’, aldus dezelfde waarnemer,

‘de daarachter gelegen wijken benaderen, dan werd kortaf de raad gegeven naar
huis te gaan en daar te blijven. In de voor inpikkerij in aanmerking komende
wijken, voorzover deze nog niet bewerkt waren, kon men de inlandse politie-
agenten in al hun moed en grootheid bewonderen. Met de klewangs® dreigend
omhoog geheven en de revolvers in de hand, met woest geblikker van tanden

' F. de Rochemont, 15 juni 1982. * W.Ch. J. Bastiaans: Verslag, p. 5. > C. D.
Ricardo: ‘De inpikkerij’ (21 okt. 1942), p. 2 (IC, 30931). * sabels
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