‘NEDERLAND’ WORDT UITGESCHAKELD

en bliksemende ogen drongen zij de huizen van vreedzame burgers binnen om
luid blaffende te informeren naar ‘mannen’' —

hun opdracht was, alle Nederlandse mannen (niet de Indisch-Nederland-
se) van zeventien tot zestig jaar te arresteren. Die moesten hun koffertjes
pakken en werden vervolgens in groepen naar het hoofdbureau van
politie gevoerd. ‘Van de kant der inheemse bevolking was de belangstel-
ling . .. groot. Dagdieven en -diefjes uitten op luide toon hun vreugde
over het oppakken der Belanda’s.?

Er werden die ochtend ca. zeshonderd Nederlandse jongens en man-
nen gearresteerd. De Japanners vonden dat aantal te laag en gaven
’s middags, aldus Ricardo,

‘een voorbeeld op welke wijze men Europeanen bij elkaar kon harken. Zo zagen
alle mannen met een blanke huid zich op straat van de fietsen gehaald en op
vrachtauto's geladen. De fietsen werden aan voorbijkomende inlanders afgegeven
teneinde daarmee naar believen te handelen. Op ouderdom werd niet meer gelet.
Men zag knapen van veertien jaar naast grijsaards die reeds de tachtig jaren hadden
overschreden. Het was alsof een geweldige stofkam over de Europese buurt werd
gehaald.”?

Er lag aan die razzia geen algemeen Japans bevel ten grondslag; dat
bevel deed Imamoera pas op 17 mei uitgaan: op heel Java moesten, met
uitzondering van diegenen die in hun werk gehandhaafd waren (de
‘ballenjongens’), alle mannelijke Nederlanders tussen de zeventien en de
zestig jaar gearresteerd worden.

Als uitvloeisel van dit bevel vonden in Batavia en elders op Java in
de laatste week van meli op vier dagen grote razzia’s plaats, waarbij de
betrokken Nederlanders of op straat werden opgepakt of uit hun huizen
werden gehaald. Hele wijken werden doorzocht, soms ook haalde men
de adressen, waar mannen woonden, uit de telefoongidsen. Zo werden
in Batavia van I1 mei tot het einde van die maand omstreeks drieduizend
Nederlandse mannen van hun vrijheid beroofd; zij werden opgesloten
in de gevangenissen Struiswijk en Boekit Doeri en in het kamp van het
Algemeen Delisch Immigratie Kantoor, het Adek-kamp, waar men vroe-
ger de inheemse arbeidskrachten die als koelies naar de plantages van
Deli (Oost-Sumatra) zouden vertrekken, had samengebracht.

In juni werden de razzia’s voortgezet, ook in Batavia. Daar was het,
aldus Ricardo,

! C. D. Ricardo: ‘De inpikkerij’, p. 2. 2 Av. * Av,p. 3.
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