RAZZIA'S OP JAVA

‘een soort sport (geworden) om uit de handen der politie te blijven. Bij de
nadering van een politieagent verdwenen de nog loslopende mannen door de
ramen of over de muren in andere huizen of stelden zich verdekt op. Anderen
weer verkleedden zich als vrouw, daarbij zorgende de zwaar behaarde kuiten in
kousen te hullen en een van de een-of-andere haarkunstenaar betrokken coiffure
zorgvuldig over het kortgeknipte mannenhoofd te trekken. Zelfs werd rouge en
lippenstift gebezigd om de transformatie van man tot vrouw zo getrouw mogelijk
te doen zijn. Toch werd het met de dag moeilijker om vrij te blijven en wie zo
gelukkig was, zag zich tenslotte tot voortdurend kamerarrest veroordeeld.”!

Elders op Java werden, evenals in Batavia, de algemene arrestaties met
tussenpozen uitgevoerd — in eerste instantie bleef dus een deel van de
Nederlandse mannen en jongens op vrije voeten. Zij die dat in Garoet
nog waren, werden in juli naar Bandoeng ontboden, ‘Elk’, aldus later de
controleur van Garoet, dr. J. Bakker (in april niet opgepakt omdat hij een
functie had bij de luchtbescherming),

‘moest een koffer met de meest noodzakelijke dingen meenemen. Ik nam afscheid
van vrouw en kroost en meldde mijj bij het LOG te Bandoeng. Dit was het tot
interneringskamp ingericht Landsopvoedingsgesticht.? De helft van de mannen
ging weer naar huis, de rest werd geinterneerd. Niemand snapte er iets van. Later
bleek mij dat de regent een lijstje had moeten opmaken van de nog niet opgepakte
mannen. Tevens moest hij 50% daarvan uitkiezen die voor directe internering in
aanmerking kwamen. Een delicate taak! Enfin, ik kwam terug en iedereen vond
het raar. Wat een geroddel! Niemand van de lieftallige Europese dames die je
feliciteerde. Jaloezie en laster waren in ruime mate mijn deel’*

In Soerabaja werden de in juli opgepakten in de oude gevangenis aan
de Werfstraat opgesloten. Het gesticht had grote cellen welke vroeger
voor maximaal negentien Javanen bestemd waren — nu werden in elke
cel omstreeks vijftig Nederlanders gepropt. Een assistent-inspecteur van
de Stoomvaart Maatschappij Nederland werd met een-en-vijftig lotge-
noten naar een van die cellen gebracht. “Toen wij er’, schreef hij, ‘opge-
jaagd en geslagen door de inlandse cipiers voor stonden, keken wij elkaar
aan en zeiden: ‘Neen, dat is onmogelijk.” Doch het moest en toen bleek
het mogelijk.”*

Niet al deze arrestanten werden vastgehouden: van diegenen die
minder dan f 300 per maand hadden verdiend (de grens die ook in april

' Av. 2 het tuchthuis voor jeugdigen > ]. Bakker: ‘Tien bewogen jaren’ (1961),
p- 22 (IC, 63 522). * Aangehaald in (Stoomvaart Maatschappij Nederland) J. W. de
Roever: De Nederland in de Tweede Wereldoorlog (1951), p. 362.
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