
OPTIMISTISCHE BERICHTEN

Ieder die een radio bezat, kon, voordat de toestellen midden '42
'gecastreerd' werden (en die 'castratie' was, zoals bleek, niet steeds effec-
tief), met overtreding van het Japans verbod naar Geallieerde zenders
luisteren. Van speciaal belang waren daarbij de uitzendingen uit Australië,
waarin uit Indië geëvacueerde Nederlandse autoriteiten aan het woord
kwamen, en die van Radio San Francisco dat elke avond een kwartier
lang nieuws in het Nederlands uitzond. In die uitzendingen gebruikte
formuleringen die niet meer waren dan een algemene oproep om vol te
houden, werden dan vaak opgevat als een aankondiging van Geallieerde
offensieven welke niet lang op zich zouden laten wachten. Zo beëindigde
de commandant van het wapen der Militaire Luchtvaart, luitenant-gene-
raal L. H. van Oyen, eind maart een toespraak voor Radio Melbourne
met de woorden: 'Ik hoop u spoedig weer te zien" - dat werd vrij
algemeen opgevat als een belofte dat de Geallieerden niet na jaren maar
na enkele maanden, en misschien zelfs al na enkele weken, op Java en
elders in de archipel zouden landen. Trouwens, die verwachting werd
avond na avond door Radio San Francisco gewekt waar elke nieuwsuit-
zending in die tijd eindigde met de woorden: 'Houdt goede moed! W~
komen gauw!' 2

In april kwamen, zoals uiteengezet, veel Nederlandse en Nederlands-
Indische gezinnen in financiële moeilijkheden te verkeren. Duidelijk was
hun dat de Japanse bezetter het Nederlands bewind als definitief geëin-
digd zag en dat hij, mede blijkens zijn AAA-actie, de Indonesiërs voor
de Japanse zaak trachtte te winnen. Er was meer dat daarop wees: toen
de bioscopen in april heropend werden, bleek dat Nederlanders en
Indische Nederlanders die een film wilden zien (de animo was niet
groot), alleen kaartjes voor de laagste rang mochten kopen en dus plaats
moesten nemen in een gedeelte van de zaal waar vroeger uitsluitend
inheemsen hadden gezeten." En dan de algemene Japanse voorschriften!
Die vlag van de overwinnaar die men voor zijn woning moest plaatsen!
Dat na te laten, zou onmiddellijk tot strafmaatregelen leiden - dus zorgde
men voor een vlag, maar menigeen deed dat met demonstratieve non-
chalance. 'Mammie', aldus een meisje in Soerabaja, 'gebruikte hiervoor
de goedkoopste stof die ze kon krijgen, Het gevolg was dat bij de eerste
regenbui het rood van de bal helemaal door het wit heenliep. Met opzet

I Bouwer: 'Dagboek', p. 32 (29 maart 1942). 2 J. Rups: Verzetsverslag (z.d.), p. I (IC,
2484). 3 Enkele maanden later werd in de bioscopen een Japanse propagandafilm
vertoond waarop men een Indonesisch gezin zag dat louter Europees huispersoneel
had.
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