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lieten we de vlag zo lang mogelijk in de regen hangen.' I 'We namen',
schreef later de vrouw van een arts in dezelfde stad, 'rode stof die zo
slecht was dat het bij de eerste de beste regenbui afgaf en doorliep, legden
het geval op de grond, trapten er op en hingen hem vervolgens verkreu-
keld buiten.' 2

Zo zal wel vaker gehandeld zijn (op dit punt is ons van ingrijpen der
Japanners niets bekend") en de neiging daartoe kan slechts zijn versterkt
toen men eind april o.m. alle Nederlandse vlaggen moest inleveren die
vervolgens op de zçste, Hirohito's verjaardag, hier en daar in het openbaar
werden verbrand.

Eén dag later, 30 april, werd prinses Juliana, de kroonprinses, drie-en-
dertig.

'Het was opvallend', tekende Bouwer in Bandoeng aan,

'hoeveel dames vandaag rood-wit-blauwe of oranje blouses droegen. Een merk-
waardig groepje wandelaars passeerde ons pension. Van links naar rechts: een
jongedame in een rode japon, een heer in een smetteloos wit costuum, een
jongedame in een blauwe jurk en een jongedame in een oranje blouse. Ook
[stonden er] veel oranje tuinparasols in voortuinen ... Op de gazons van veel
huizen lagen allerlei combinaties van rood-wit-blauwe en oranje kussens in de
zon te drogen. Een ice cream-bar op de Bragaweg had alleen maar sinaasappel-ijs
vandaag. Het meest gebruikte woord was 'Ozo!', 'Oranje zaloverwinnen!"4

Aannemelijk is dat het elders op Java (wij hebben er geen gegevens
over) tot soortgelijke manifestaties is gekomen.

In die tijd werd in kringen van Nederlanders en Indische Nederlanders
rondverteld dat het in juni met het rijk van de Japanners zou zijn gedaan,
immers: de letters waaruit de naam van die maand bestond, zouden
betekenen: Japan Uit Nederlands-Indië. Toen aan de in april gearresteer-
de assistent-resident van Garoet door de Japanners gevraagd werd of hij
wist wat 'juni' betekende, legde hij dat lachend uit en toen hem werd
gevraagd waar hij die betekenis had gehoord, antwoordde hij dat deze
aan 'elk schoolkind' bekend was."

1 Eliza Thomson: Setengah Mali, p. 17-18. 2 H. E. Keizer-Heuzeveldt: En de lach
keerde terug. Mijn Indische kampjaren en daarna (1982), p. 14. 3 Wel weten wij dat in
'44 de in zijn functie gehandhaafde Nederlandse administrateur van een cultuuron-
derneming op Java door de Japanners ter dood werd gebracht omdat hij de Japanse
vlag had vergeleken met een gebruikt maandverband; de man was bij de Kenpeitai
aangebracht met een door vijf of zes Indonesiërs ondertekende briefkaart. 4 Bou-
wer: 'Dagboek', p. 59 (30 april 1942). 5 R. W. Kofman: Verslag, P.76.
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