
'BERICHT VOOR LUITENANT DE JONC'

In mei en juni (maanden waarin de Japanse vloot in de Koraalzee
tegengehouden werd en bij Midway een zware nederlaag leed) hielden
de optimistische geruchten aan: tot in de gevangenis Boekit Doeri in
Batavia drong door dat de Geallieerden op Java's zuidkust zouden zijn
geland en vandaar reeds gevorderd zouden zijn tot Soekaboemi - men
ging in de gevangenis, aldus een daar gevangen zittende hoofdambtenaar
van het kantoor van de Adviseur Inlandse Zaken, prompt over tot 'het
stichten van knok- en andere ploegen welke voornemens waren, daad-
werkelijk op te treden.' 1

Dit optimisme vond voedsel in het (al in ons vorige deel weergegeven)
bericht dat Radio San Francisco op 20 juni uitzond en dat gericht was aan
'luitenant de Jong' (de Knil-luitenant J. A. de Jong die samen met
luitenant W. H. J. E. van Daalen en een groep lagere Knil-militairen op
Midden-Celebes doorvocht en via een radiozender van het Binnenlands
Bestuur de Nederlandse autoriteiten in Australië om hulp had gevraagd).
Hem werd bericht dat hij, om uitpeiling te voorkomen, geen nieuwe
radio-oproepen moest doen, dat hem hulp zou worden gezonden, maar
dat daarmee 'verscheidene weken gemoeid' waren. 'Ergens in Indië wordt
nog gevochten!', noteerde Bouwer.

'Heel Java (en misschien wel heel Indië) kent deze boodschap die het gesprek
van de dag is. Iedereen raadt er naar wie deze geheimzinnige 'luitenant de Jong'
is, waar hij zit, wat hij doet en welke hulp hij gevraagd heeft. Men gaat zich te
buiten aan ingewikkelde berekeningen, hoe lang 'verscheidene weken' wel zal
duren. De Japanners hebben de boodschap natuurlijk ook gehoord en tasten al
evenzeer in het duister. Voor inlichtingen die leiden tot de ontdekking van de
mysterieuze luitenant, is door hen een beloning van f 25 000 uitgeloofd' 2 -

enkele dagen later werden in Bandoeng 'verscheidene de Jong's gearres-
teerd.' 3

In juli duurde de optimistische stemming voort. Een in zijn functie
gehandhaafde ingenieur van de Staatsspoorwegen die in Madioen op
Oost-Java werkzaam was, bezocht in die maand het hoofdbureau der
Staatsspoorwegen in Bandoeng. 'Iedereen', schreef hij later, 'was daar erg
optimistisch. Nog een paar weken, hoogstens nog een maand. De ge-
ruchten waren nog mooier dan in Madioen, alleen moest ik tegenspreken
dat Madioen platgebrand zou zijn.' 4 Van die geruchten vernam Bouwer

1 J. M. J. Morsink: Verslag (z.d.), p. 2 (ARA, Alg. Secr., Eerste zending, XXII,
45, 288). 2 Bouwer: 'Dagboek', p. 82 (21 juni 1942). 3 A.v., p. 85 (27 juni 1942).
4 L. R. Oldeman: Verslag (z.d.),p. 20 (IC, 81206 A).
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